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Onze roeping te midden van de hemelingen 

 

Ter inleiding: 

 

Taak of roeping? 

Roeping in de zin van uitnodiging of oproep / samenroeping 
Rom. 11:29;  Fil.3:14; 2 Tim. 1:9; 1 Kor.1:26; Ef.4:1; 2 Thes.1:11; Ef.1:18*;  Ef.4:4; Hebr.3:1; 2Pet.1:10 

Taak: 6 vertalingen bijbel.  1 Kor.9:17 taak/taak van beheerder/bediening/ambt/uitdeling;  

 2Kor.2:16: taak/dingen/hiertoe/dingen 

Ef.6:13 taak/volbrengen/strijden/volstreden hebbend/uitvoeren/verichten/  

1 Tim.3:1/taak:3x) /werk (3x)  

2 Tim.2:21/taak/werk 5x 

Ned. Woordenboek: 

Taak: (karwei of opdracht)  

Roeping:1)Gods voornemen met de mens; 2) dat waartoe men zich geroepen of 

bestemd voelt; innerlijke aandrift, neiging; bestemming;  

 

 

De basistekst voor onze studie komt uit Efeze 3:8-11 
8 Mij, de allergeringste van alle heiligen, is deze genade gegeven aan de natiën de 

onnaspeurlijke rijkdom van Christus als evangelie te verkondigen 9 en allen te verlichten 

wat betreft het beheer van het geheim, dat vanaf de eonen weggehouden was in  God, Die  

alles schept, 10 opdat nu door de uitgeroepen gemeente, aan de overheden en de 

autoriteiten te midden van de hemelingen, de veelvuldige wijsheid van God 

bekendgemaakt wordt, 11 in overeenstemming met het voornemen van de eonen, dat 

Hij uitvoert in  Christus, onze Heer,…   

 

1)  10 opdat nu door de uitgeroepen gemeente, aan de overheden en de autoriteiten te 

midden van de hemelingen,… 

 

Een nogal wonderlijke uitspraak. De ecclesia (mensen die gelovig zijn) zou Gods 

veelvuldige wijsheid bekendmaken aan hemelse schepselen. 

 

 

De vraag is of deze hemelse overheden en autoriteiten van bovenaf naar ons beneden kijken, 

om deze wijsheid van God te zien.   

Te denken is misschien of de uitspraak uit 1 Kor. :4:8-10 hier wat mee te maken 

kan hebben: 

…, omdat wij een theater zijn geworden voor de wereld en voor boodschappers en voor mensen. 

 

De hele tekst gaat als volgt: 

     Jullie zijn al oververzadigd, jullie zijn al rijk, los van ons heersen jullie; en jullie zouden zeker 

moeten heersen, opdat ook wíj met jullie mede zouden heersen! 9 Want ik meen dat God ons, de laatste 
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apostelen, tentoon stelt, als ten dode gedoemden, omdat wij een theater zijn geworden voor de wereld 

en voor boodschappers en voor mensen. 

 

Dit is één van de weinige uitspraken waar mensen ook een theater (schouwspel) zijn voor 

‘boodschappers’, zeg maar engelen, voor het gemak. 

Deze tekst spreekt echter NIET over Gods veelvuldige wijsheid, maar over apostelen, die ten 

dode gedoemd lijken te zijn. En over onvolwassen gelovigen, die opgeblazen zijn. Paulus 

heeft het tegen de Korintiërs niet over HUN heerlijkheid, maar juist over hun neiging om te 

willen heersen in wereldse zin en dat zij niet de ruimte aan de apostelen geven om met hen te 

heersen in geestelijke zin. 

 

1Kor. 4:6 
6 Deze dingen echter, broeders, heb ik op mijzelf en Apollos (in beeldspraak) toegepast omwille van 

jullie, opdat jullie in ons leren niet gezind te zijn boven wat er geschreven staat, opdat jullie niet 

opgeblazen zijn, één van jullie: voor de één en tegen de ander. 

 

Wanneer wij over onze roeping zouden nadenken, dan kunnen wij juist ontdekken dat zíj, de 

hemelse machthebbers, naar boven zouden kijken, naar ons, waar wij met Christus geplaatst 

zijn in heerlijkheid. Dát is de plaats en positie, die wij ontvangen hebben te midden van de 

hemelingen, of in het hemelse gebied.  

 

Hierover wordt op diverse plaatsen geschreven door de apostel van de natiën: 

 
20 Want ons burgerschap behoort aan de hemelen toe, waaruit wij ook de Redder 

verwachten, de Heer Jezus Christus, 21 Die ons  vernederd lichaam zal omzetten,  

gelijkvormig aan Zijn heerlijkheidslichaam, in overeenstemming met de werkzaamheid die 

Hem zelfs in staat stelt alle dingen aan Zichzelf te onderschikken. Fil.3:20-21   

 

Wanneer deze beloftevolle uitspraak werkelijkheid zal worden, dan wordt het pas ten volle 

mogelijk om Gods veelvuldige wijsheid aan de hemelingen bekend te maken.  

Het lijkt mij voor deze hemelse boodschappers, en de overheden en autoriteiten een 

gigantisch wonder om de leden van de ecclesia, met Christus aan het Hoofd, zo te 

aanschouwen in heerlijke verhevenheid. Misschien bestaat onze bekendmaking  van Gods 

veelvuldige wijsheid er dan alleen al uit, dat deze hemelse machten de gelovigen zien in deze 

alles te bovengaande heerlijkheid, in plaats van wat zij nu zijn, als ‘opgeblazen’ heerszuchtige 

en tegenstribbelende gelovigen, zoals in Korinte. 

 

Een basis uitspraak over onze roeping kunnen wij vinden in in Romeinen 8:28-30 

 

  Wij weten echter dat God alles doet meewerken/samenwerken tot het goede, voor hen die God 

liefhebben, die in overeenstemming met Zijn voornemen geroepen zijn; 29 en dat wie Hij tevoren 

kent, Hij ook tevoren bestemt gelijkvormig te zijn aan het beeld van Zijn Zoon, opdat Hij 

eerstgeborene is onder veel broeders; 30 wie Hij echter tevoren bestemt, deze roept Hij ook, en wie 

Hij roept, deze rechtvaardigt Hij ook; wie Hij echter rechtvaardigt, deze verheerlijkt Hij ook. 



3 
 

 

Hier maakt de apostel bekend, dat God met ons INDIVIDUEEL het voornemen heeft om ons 

met Hem, Zijn Zoon, die het Beeld is van God en Die de eerstgeborene is, dezelfde 

heerlijkheid te laten delen Die HIJ al ontvangen heeft en dat wij in Zijn nabijheid zijn 

(onder veel broeders) aan Gods rechter’hand’:  

 

Ef. 1:20-23: 

Christus is opgewekt uit de doden en gezet aan Gods rechter’hand’, te midden van de 

hemelingen (of: in de hemelen): BOVEN iedere soevereiniteit en volmacht en kracht en 

heerschappij die genoemd wordt … 

En ALLES onderschikt Hij (GOD) onder Zijn voeten  

en Hij geeft Hem, als Hoofd boven alles, aan de ecclesia, die ZIJN Lichaam is, het 

complement (of volheid) van 
●

HEM, Die) het alles in allen compleet maakt. (of 

completeert).  

 

Even samenvattend wat wij tot hier toe hebben besproken: 

1) De ecclesia, is er toe bestemd om Gods veelvuldige wijsheid bekend te maken aan de 

hemelse overheden en de autoriteiten. Ef. 3:10-11  

2) De leden van de ecclesia zijn volgens Gods voornemen geroepen, om dezelfde 

heerlijkheid die aan De Zoon is gegeven ook te ontvangen én met Hem te delen, als 

zijnde Het Beeld van God. Rom.8:28-29 

3) Christus is opgewekt en gezet aan Gods rechter’hand’ in de hemelen / of te midden 

van de hemelingen, BOVEN ALLES en ALLEN (Die er ook maar bestaan) 

4) En HIJ, deze Christus in HEERLIJKHEID, wordt geven aan de ecclesia, Die Zijn 

lichaam is.  

(Christus, als Het Hoofd en de verheerlijkte gelovigen, als Zijn ‘geestelijke lichaam’ zijn 

dan verenigd.) 

 

Feitelijk kan je zeggen dat deze verheerlijking van Christus die wordt 

gevolgd door onze verheerlijking bij de opname / de ontrukking van alle 

gelovigen,1 Thess. 4:17-18 tot doel heeft om DÁN GODS veelvuldige wijsheid bekend 

te maken aan de hemelse overheden en de autoriteiten.   

 

Dat God Zich dit op deze wijze heeft voorgenomen, komt door het feit dat wij in ons huidige  

lichaam van vernedering Fil. 3:21 NIET tot lofprijs van Gods heerlijkheid kunnen zijn. Die 

vernedering wordt veroorzaakt doordat wij stervend zijn; daarmee zijn wij doelmissers, 

God ziet ons aan ‘in Christus’, Hij ziet ons niet aan in onszelf! Al zijn beloften van 

heerlijkheid moeten nog letterlijk gestalte in ons krijgen. Wij zijn niet rechtvaardig in onszelf, 

maar gerechtvaardigd door het geloof van Jezus Christus. God ziet ons nu als het ware al aan 

zoals wij in heerlijkheid zullen zijn na de komende ontrukking. De machten en krachten van 

de duisternis zien ons aan zoals wij nú zijn: hulpeloos, zwak, onrechtvaardig en als prooien 

van de duisternis! Het is Gods geest in ons, waarmee wij zijn verzegeld, waardoor wij 
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bescherming en het geloof ontvangen hebben. Het is Zijn onmetelijke liefde voor ons, dat 

Hij ons bergt uit het gebied van de volmacht van de duisternis en dat Hij ons heeft overgezet 

in het koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde.Kol. 1:13  (Wij zijn compleet gemaakt in HEM, Die 

het HOFD is van iedere soevereiniteit en volmacht. 

 

De geestelijke duisternis wijkt voor ‘de verlichte ogen van ons hart’. 

 

Kan het nog hoger zijn??? 

JA! 

 

De volgende stap, de uitvoering van onze roeping en Gods voornemen met de ecclesia 

 

De begrippen ‘complement’ compleet making zijn al eerder genoemd vanavond. 

Het heeft de betekenis van ‘volmaken’. Het is een toevoeging van iets waardoor iets anders 

vol wordt gemaakt. 

 

VOORBEELD 

De één na laatste druppel die de emmer vol maakt bijvoorbeeld.  

(De laatste druppel zou de emmer dan over laten lopen).  

 Die één na laatste druppel is het complement in dit voorbeeld.  

 

Het kan ook andersom. Een bijna lege emmer, met één druppel erin, wordt vol gemaakt door 

een heleboel andere druppels samen, waardoor de emmer vol raakt.  

Eén druppel kan het complement zijn van de bijna volle emmer, of een flinke smak druppels 

samen, kunnen het complement zijn van de bijna lege emmer, waardoor deze vol raakt. 

  

Voor het deel dat volmaakt, geldt, wel dat het van DEZELFDE SOORT, dezelfde materie 

is als datgene wat volgemaakt wordt. 

 

Zo kon EVA het complement zijn van Adam, omdat zij gemaakt werd met een orgaan, dat 

eerst in Adam aanwezig was. Dezelfde soort of materie. 

Daarom was er voor Adam niet eerder geen complement aanwezig in de dierenwereld 

bijvoorbeeld.  Eva was voor hem zijn vlees: van mijn vlees en been van mijn gebeente! 

 

De ecclesia werd al eerder het complement van Christus genoemd.  

Ef.4:13 totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de erkenning van de zoon van 

God, tot gerijpt man, tot het formaat van het volgroeid zijn van het complement van de Christus. 

 

En Christus is het complement van God: 
9 Want in Hem woont het hele complement van de godheid lichamelijk; 10 en jullie zijn compleet 

gemaakt in Hem, Die het hoofd is van iedere soevereiniteit en volmacht 

 

God Zelf is het die Christus vol maakt. De gelovigen zijn compleet gemaakt in Hem, Die het 

hoofd is van iedere soevereiniteit en volmacht. Kol.2:9  
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ÉN!!!! De ecclesia wordt genoemd:  Het complement van GOD! 

Wanneer we tekst ter hand nemen, die het uitgangspunt en de uitvoering aangeeft van deze 

overdenking is, klinken de volgende woorden: 

 

… en te kennen de kennis overstijgende liefde van de Christus, opdat jullie compleet 

gemaakt zouden worden…  

tot het volledige complement van God. 

 

In deze tekst worden hoogtepunten genoemd, waartoe God alleen ons kan leiden en het doen 

verstaan. De apostel Paulus schreef in zijn eerste brief aan de Korintiërs over Gods wijsheid 

in een geheimenis. Een geheim dat niemand eerder kende. Een geheim dat God al tevoren 

bestemt tot onze heerlijkheid. 

Hoe wonderbaarlijk en boven alle menselijke gedachten verheven al deze heerlijkheid ook is, 

we zouden ons er diep van bewust zijn, dat dit niet alleen voor ons eigen genot bedoeld is. Op 

de allereerste plaats is onze roeping en de daarbij behorende heerlijkheid bedoeld voor God! 

 

De brief aan de Efeziërs, die al meerdere geheimen bekend maakte, heeft dit bijzondere 

geheim voor ons bewaard. 

 

Christus is verheerlijkt en heeft de naam boven iedere naam ontvangen, vanwege Zijn 

gehoorzaamheid en verootmoediging tot de  dood, zelfs, de dood van het kruis! Fil.2:8 en 9  

Christus is opgestegen boven allen die van de hemelen zijn Ef.4:10 opdat Hij het al compleet zal 

maken.  

Hij is in Zijn alles overstijgende heerlijkheid het beeld van de onzichtbare God. Hij is het 

complement van God en maakt God ZICHTBAAR omdat Hij het beeld van God is. 

En tot deze duizelingwekkende, alles te bovengaande heerlijkheid, worden wij nu compleet 

gemaakt om eveneens tot het volledige complement van God gemaakt te worden  

Om verbonden met Christus als het HOOFD van de ecclesia ook Gods Beeld te mogen zijn 

bij onze verheerlijking. 

 

Dat is het antwoord op ons thema: onze roeping te midden van de hemelingen.  

Dat is de vervulling van de belofte die de apostel al mocht doorgeven aan die onvolwassen 

gelovigen in Korinte. 

 

1 Kor, 2:7-10 
7 maar wij spreken Gods wijsheid in een geheimenis – een wijsheid die weggehouden is, die 

God tevoren bestemt, voor de eonen, tot onze heerlijkheid, 8 die níemand van de vorsten van 

deze eon heeft gekend, want indien zij haar kenden, zouden zij niet de Heer van de 

heerlijkheid kruisigen. 9 Maar, zoals er staat geschreven: "Wat geen oog waargenomen en 

geen oor gehoord heeft, en tot waar geen hart van een mens is opgestegen, dat is al wat God 

gereed maakt voor wie Hem liefhebben." 10 Aan ons echter onthult God het door Zijn geest, 

want de geest vorst alles na, zelfs de diepten van God. 


