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Inleiding 
 
Het is een lange goede gewoonte om elke zomer in de kampen in de 
Bijbelstudie een jaarthema beet te pakken. Het jaarthema dit jaar is een 
bekende tekst uit de brief van Paulus aan de Filippenzen: 
 

En de vrede van God, die al het denken te boven gaat, zal jullie 
harten en jullie gedachten verzekerd bewaren in Christus  
Jezus. 

Fil 4:7 
 
Het staat in het stuk waarin Paulus zegt dat we ons altijd zouden 
verheugen, en alles in gebed met dank bij God zouden brengen. Mooie 
tekst, maar we kennen hem al, hebben hem al vaker gelezen. Wat zegt 
het ons nog? 
 
Maar als we deze week wat dieper de brief in duiken, dan zal hopelijk 
blijken dat het ons heel veel zegt. Dat de Filippenzen een prachtig 
evangelie hadden gehoord, iets wat hen droeg en ook ons kan dragen, 
maar dat ze tegelijkertijd worstelden met dingen waar we nu ook nog 
tegenaan lopen. En als Paulus juist daar op in gaat, dan zegt het ons wat. 
 
We zullen in 4 dagen de brief grotendeels lezen en behandelen, om zicht 
te krijgen op de lijnen van de brief, de dingen die er speelden, en hoe ze 
allemaal samenkomen rond het jaarthema. Een studie waar hopelijk 
wat in zit voor jongeren en ouderen, voor studiefanaten en zij die liever 
aan de slag gaan. Na elk onderwerp is er daarom ook veel aandacht 
besteed aan allemaal verschillende vormen om door te gaan op waar we 
het over gehad hebben. In groepen met vragen, of wat dieper de theorie 
in, praktische en ook creatieve opdrachten die je kan doen, of een lied 
dat je erbij kunt luisteren. 
 
Mag het een prachtige week worden, waarin we elkaar beter leren 
kennen, en ook geïnspireerd worden door deze mooie brief en de 
actuele thema's erin. 
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In de app stores te vinden: 

Mijn Bijbel app

In de app stores te vinden: 

NCV Bijbelstudie app

Bijbel 
We lezen in deze Bijbelstudie steeds uit de NBV21 vertaling, die ook 
in de gratis Mijn Bijbel app te vinden is. De NBV is ook de vertaling 
die in de jongerenbijbels staat, en is de vertaling die voor hen beter 
te begrijpen is. Maar lees gerust mee in een andere vertaling als je 
dat prettiger vindt, en laat het weten als daar wat interessants anders 
staat.  

Soms zal ik wel eens verwijzen naar wat achtergrond, of wijzen op 
een woord. Veel meer hierover is terug te vinden in de Bijbelstudie 
app die we bij de NCV gemaakt hebben. Wil je er wat dieper in 
duiken, dingen nagaan? Pak de app er bij.
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Achtergrond 
 
De stad Filippi 
De stad in Macedonië was sinds de verovering van de Romeinen in 167 
v.Chr. een van de leidende steden in zijn omgeving (verg. Hand 16:12). 
Een belangrijk moment in de geschiedenis van de stad was een grote 
veldslag die in 42 v.Chr. plaatsvond rondom de stad. Na de dood van 
Julius Caesar werd er gestreden om de macht in het Romeinse rijk. Bij 
Filippi versloegen Marcus Antonius en Octavia de legers van Brutus en 
Cassius, waarna hij in 27 v.Chr keizer werd van het Romeinse rijk, 
bekend onder de naam Augustus, zoals we hem in Lukas 2:1. 
 
Het was na de veldslag van 42 v.Chr. dat Antonius en Octavia de stad 
Filippi als kolonie bestempelden (verg. Hand 16:12). Dit betekende dat 
de stad onder Romeins bestuur kwam. De stad werd vergroot, en veel 
soldaten vestigden zich er na hun diensttijd. zo kreeg de stad een sterk 
Romeins karakter, met Romeinse gebouwen als een forum, badhuizen, 
en meer. Er waren allerlei Romeinse bestuurders, en uit de teksten en 
gebouwen uit de tijd weten we ook dat Latijn de meest gebruikte taal 
was.  
 
Er werden vele goden in Filippi geëerd. Zo werd Dionisius vereerd, 
waarbij thema's als vruchtbaarheid en leven na de dood een rol 
speelden. Ook Diana werd vereerd, vooral door vrouwen, waarbij het 
ging over vruchtbaarheid, geboorten en kinderen. Ook een afbeelding 
van de Thrachische ruiters zijn teruggevonden boven de stad Filippi. Zij 
moesten voor een veilige overgang van een overledene naar het 
hiernamaals zorgen. Verder werd de keizer aanbeden, en is er een 
tempel voor Egyptische goden gevonden. Er lijkt echter geen synagoge 
te zijn geweest. Paulus kon die niet vinden bij zijn bezoek, en zocht 
daarom vrouwen op buiten de stad. 
 
Stichting van de gemeente in Handelingen 16 
We kunnen lezen van Paulus' bezoek aan Filippi in Handelingen 16, 
vanaf vers 9. In Troas kreeg hij een gezicht te zien van een Macedonische 
man die hem om hulp vroeg. Hierop staken ze vanuit Troas in 
hedendaags Turkije over naar Macedonië. Ze kwamen aan in Neapolis, 
de haven van Filippi, dat zelf zo'n 15 kilometer landinwaarts ligt. Hier 
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zette Paulus voor het eerst tijdens zijn reizen voet aan de grond in 
Europa. 
 
Na enkele dagen in Filippi doorgebracht te hebben, ging hij op de sabbat 
buiten de poorten naar de rivier toe, waar hij enkele vrouwen 
tegenkwam die God vereerden en samengekomen waren voor gebed. 
Lydia, de purperverkoopster, kwam tot geloof en werd gedoopt met haar 
huis. Zij was waarschijnlijk een vooraanstaande vrouw, gezien haar 
beroep, dat er wordt gesproken over "zij en haar huis", en dat zij hierna 
onderdak aanbiedt aan Paulus en Silas. 
 
Hierna worden Paulus en Silas enkele dagen achtervolgd door een 
bezeten meisje, dat geld opbracht voor haar meesters door 
waarzeggerij, maar nu Paulus en Silas nariep dat zij slaven waren van 
de hoogste God en een weg van redding verkondigden. Als Paulus het na 
enkele dagen (!) zat is werpt hij de geest uit het meisje, tot ongenoegen 
van haar meesters, die nu hun bron van inkomen kwijt waren. Zij 
grepen hen daarom, lieten ze met de roede slaan, en lieten ze in de 
gevangenis zetten, met hun voeten vast in een blok hout. Dit was 
trouwens tegen de wet, want Paulus en Silas waren Romeinen, en dan 
mocht je niet zonder veroordeling zo behandeld worden. 
 
In die omstandigheden, diep in de gevangenis, midden in de nacht, 
zongen Paulus en Silas juist voor God, en loofden Hem, waar de andere 
gevangenen aandachtig naar luisterden. Door een aardbeving werden 
ze bevrijd, en door alles kwam de gevangenbewaarder tot geloof, en 
werd gedoopt met zijn huis. De hoofdmannen van de stad wilden Paulus 
en Silas daarna stilletjes laten gaan, maar dat wilden Paulus en Silas niet. 
Als Romeinen waren ze onrechtmatig behandeld, en ze wilden dat de 
hoofdmannen zelf publiekelijk hen uit de stad zouden leiden. Dit was 
waarschijnlijk om de Filippenzen meer steun te geven, als ze zagen dat 
de hoofdmannen Paulus zo met respect behandelden. Dit had de 
verdrukking van de gemeente lichter moeten maken, maar uit de 
Filippenzenbrief weten we dat ze het toch zwaar hadden. 
 
Ze namen in het huis van Lydia nog afscheid van de broeders, de 
gelovigen die daar samenkwamen, en vertrokken uit de stad. Zo was 
Paulus tijdens zijn eerste bezoek niet lang in Filippi gebleven. Hij was er 
enkele dagen voor hij naar de rivier ging en Lydia ontmoette, toen werd 
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hij enkele dagen achtervolgd, waarna hij, na een nacht in de gevangenis, 
de stad alweer verlaat. In Hand 20:1-6 lezen we hoe hij waarschijnlijk 
nog een keer terugkeerde naar de stad en ze verder onderwees. Toch 
was er een gemeente ontstaan, die ondanks de moeilijkheden bleef 
bestaan en floreerde. Ondanks dat ze het waarschijnlijk niet breed 
hadden (mogelijk wordt hiernaar verwezen in 2Kor 8:2), bleven ze 
Paulus steunen gedurende zijn reizen, wat ook in de brief enkele keren 
terugkomt (1:5; 2:25; 4:14-19). 
 
Paulus gevangengenomen 
De brief die Paulus uiteindelijk schrijft aan deze gemeente in Filippi, 
schrijft hij vanuit de gevangenis. Hierover kunnen we wat lezen in de 
brief zelf, in Fil 1:7,12-26. In vers 7 lezen we over Paulus' boeien, en dat 
hij het evangelie moet verdedigen, maar ook kan bevestigen.  
 
Zowel verdediging als bevestiging zijn in het Grieks vooral juridische 
technische termen. Het woord apologia kan algemeen op een 
verdediging wijzen, maar betekent vaak ook een verdedigingsrede. 
Samen met het "bevestigen" wijst dit erop dat Paulus weliswaar 
terechtstaat, maar, zoals vaker (Hand 22:1-21; 25:16; 2Tim 4:16,17), van 
de gelegenheid gebruik heeft gemaakt om beschuldigingen te 
weerleggen (verdediging) en het evangelie te verkondigen (bevestiging). 
 
De uitkomst van de rechtszaak waarin Paulus het evangelie verdedigde, 
is nog niet bekend. In 1:19-26 speculeert hij over de verschillende 
mogelijke uitkomsten. Misschien wordt hij veroordeeld en 
geëxecuteerd, misschien vrijgelaten, en krijgt hij de kans de Filippenzen 
nog een keer te bezoeken (vers 26). Wat de uitkomst ook zou worden, 
beiden zouden goed zijn voor Paulus. Ook als hij zou sterven, dan was 
dit voor hem winst. Niet alleen omdat hij dan bij Christus zou zijn, maar 
het zou ook het evangelie nog verder vooruithelpen, omdat zijn dood 
voor het evangelie alleen maar meer moed zou geven aan de broeders 
en het evangelie verder verspreid zou worden. 
 
In Romeinse gevangenissen waren er weinig tot geen voorzieningen 
voor de gevangenen, er was weinig meer dan de minimale 
basisbehoeften, en dus niets van voldoende voedsel, kleding, hygiëne, 
comfort. Daarom was het vaak nodig, en werd het ook toegestaan, dat 
gevangenen door vrienden en familie verder ondersteund werden. De 
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Filippen-zen hadden gehoord dat Paulus in gevangenschap was (zie ook 
1:12), en de gift die ze overbrachten was waarschijnlijk ook om in 
Paulus' behoeften in de gevangenis te voorzien (2:25; 4:14-19). 
 
Rome, Efeze of Caeserea? 
Dat Paulus gevangenzat en terecht stond is duidelijk, maar waar en 
wanneer dat was, en dus ook vanuit waar en wanneer de brief 
geschreven is, daarover vinden we weinig aanwijzingen. De plaats had 
een pretorium, een hoofdkwartier, meestal met soldaten (vers 13), maar 
er is discussie of het vanuit Rome, Efeze of Caeserea moet zijn 
geweest. Dit woord, pretorium, kan wijzen op verschillende dingen. 
Oorspronkelijk wees het op de tent van de praetor, de gouverneur, en 
wat er omheen lag. Later ging het wijzen op de permanente woning van 
de gouverneur. Het kon wijzen op zijn hoofdkwartier, waar ook 
militairen gelegerd konden zijn, of, wanneer het in Rome was, op de 
wachters van het paleis (vergelijk Efe 4:22). In Caeserea werd het paleis 
van Herodes ook een pretorium genoemd (Hand 23:35).  
 
In de afsluiting van de brief, in 4:22, noemt Paulus weliswaar "het 
woonhuis van de keizer", maar toch wijst dat niet onomstotelijk naar 
Rome. Met deze frase wordt niet alleen de familie van de keizer 
aangeduid, maar kan ook zijn huishouding en personeel. Het werd zelfs 
gebruikt voor een veel bredere groep slaven die eigendom waren van 
de keizer, maar verspreid over het hele rijk zijn financiële zaken 
overzagen. Zo kan deze frase dus wijzen op dienaren van de keizer in 
Rome zelf, maar ook op andere plaatsen binnen het rijk. Onder al deze 
groepen konden zich door Paulus inspanningen gelovigen bevinden, 
ook in het keizerlijk paleis in Rome, nadat hij voor de keizer heeft 
moeten getuigen (Hand 27:24-25). 
 
Aanleidingen voor de brief 
Er wordt geen directe reden genoemd waarom Paulus de Filippenzen 
schrijft, maar uit de brief kunnen een aantal aanleidingen en daarmee 
hoofdthema's gehaald worden: 
• Paulus wil ze danken voor hun gift aan hem (1:5). 
• Hij had de gemeente in een onrustige stad achtergelaten, waar ze 

ook na zijn vertrek nog vervolgd werden, en hij wilde ze voor ogen 
stellen hoe ze op hun vervolging zouden reageren (1:29,30). Dit doet 
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hij door zichzelf, Christus, Timoteüs en Epafroditus ten voorbeeld te 
stellen. 

• Hij had Epafroditus eerder willen zenden, maar hij werd ziek. De 
Fillipenzen zullen ongerust zijn geworden, dus Paulus wil aangeven 
waarom het langer geduurd heeft; dat hij niet verzaakt heeft, maar 
dat ze hem met vreugde en in ere zouden ontvangen (2:25-30) 

• Paulus wil ze waarschuwen voor werkers van de besnijdenis (3:2), 
die in andere gemeenten zo veel onrust bezorgd hadden. Ze zouden 
weten dat het niet om aanzien, gerechtigheid uit de wet of iets 
anders dat zij predikten ging, maar om geloof in Christus: Hem 
kennen, delen in Zijn lijden, deel krijgen aan de opstanding (3:8-11). 
En ze moesten zich richten daarop, de voorbeelden navolgen en vast 
blijven staan (3:12-16; 4:1) 

• Het lijkt erop dat er toch onenigheden waren onder de Filippenzen, 
waardoor ze niet eensgezind waren, zich niet aan elkaar 
onderschikten en geen oog hadden voor de belangen van de 
anderen (2:1-4,14; 4:2). Dit zou de voortgang van het evangelie geen 
goed doen, hij wilde juist dat ze eenheid en eensgezindheid 
uitstraalden, en door hun goede gedrag zouden schijnen als sterren 
in een donkere wereld (1:27; 2:15). Daarom moesten ze dezelfde 
nederige houding aannemen als Christus, aan het kruis, in dienst 
van anderen (2:5-11). 
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Dag 1 - Het evangelie in Filippi 
 
Inleiding 
Zoals elk jaar gaat de zomerstudie over het jaarthema dat we in Januari 
hebben aangekondigd. Deze komt uit een brief van Paulus, die hij aan 
de gemeente in de stad Filippi geschreven heeft. Weet u het jaarthema 
nog? Het luidt: 
 

4:7 En de vrede van God, die al het denken te boven gaat, zal 
jullie harten en jullie gedachten verzekerd bewaren in Christus 
Jezus. 

 
Dat is de concordante vertaling, maar die is bijna gelijk aan de NBV-
vertaling. Dat is dezelfde vertaling die in de jongerenbijbels zit, en die ik 
deze week zal gebruiken. Dit is een mooi vers, en misschien kent u het 
al, heeft u er al gedachten bij. Maar ik heb gemerkt dat om goed te 
begrijpen wat er allemaal meespeelt, hoe Paulus hier uit kan komen, het 
nodig is in de brief te duiken, en te kijken wat er allemaal speelde en wat 
Paulus erover schrijft. Dat is mooi, en heeft genoeg raakvlakken aan ons 
leven nu, zoveel jaar later. Dus we gaan naar een aantal thema's kijken 
door de hele brief heen, en vandaag beginnen we bij het begin, Paulus 
die de gemeente in Filippi sticht. 
 
Paulus naar Filippi 
Of eigenlijk, nog iets eerder. Paulus was een fanatieke jood, een 
farizeeër, iemand die altijd de wet en de overleveringen van hun 
voorouders bestudeerde om zo goed mogelijk God te kunnen dienen, en 
zich fel afzette tegen mensen de verkondigden dat het anders zat. En 
toen Jezus ter dood veroordeeld was, maar zijn volgelingen Hem als 
Messias verkondigden en zijn geloof bedreigden, vervolgde hij ze overal 
waar hij ze tegenkwam. Deze fundamentalist, deze fanatiekeling, reisde 
zelfs naar het buitenland om daar hetzelfde te doen. 
 
Maar op die reis ontmoet hij zelf Christus, Jezus, die is opgestaan. En die 
ontmoeting heeft zijn leven onherroepelijk veranderd. Hij leert dat 
Jezus inderdaad de beloofde Messias is, gooit heel zijn leven overhoop 
en gaat alles doen om die boodschap te verspreiden, dat goede bericht 
te verkondigen. Daarbij verliest hij alles. Al zijn oude vrienden en 
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geloofsgenoten. Zijn doelen en wat hij bereikt heeft. Alles gooit hij weg, 
vanwege het evangelie dat hij hoorde, het goede bericht. Wat moet dat 
voor een bericht geweest zijn, dat hij zijn leven zo radicaal omgooide? 
 
Want de rest van zijn verdere leven is dat zijn alles. Hij zet al zijn tijd, 
kennis en energie in om die boodschap te verkondigen. Hij gaat reizen 
maken door het Middellandse zeegebied om overal gemeenten te 
stichten. 
 
Na een eerdere kortere reis door Cyprus en het zuiden van Turkije, wat 
toen Galatië heette, maakte hij later zijn tweede reis. Hij reisde toen door 
Galatië naar het uiterste puntje van het huidige Turkije, naar de stad 
Troas. Daar kreeg hij een droom dat hij moest oversteken naar 
Macedonië, en zo, geleid door God, namen ze de bood en kwamen aan 
in Neapolis, de haven in de buurt van Filippi. Voor het eerst zette hij voet 
op het Europese vasteland. Over wat hem daar allemaal is overkomen, 
lezen we wat in Handelingen 16. 
 
Paulus deed vaak twee dingen in een stad als hij daar aankwam. Hij ging 
vaak naar de markt of het forum, een centraal plein in de stad waar veel 
mensen samenkwamen, om daar mensen het goede bericht te vertellen. 
Of, als het sabbat was, dan ging hij naar een synagoge. Daar waren dan 
veel joden, maar ook Grieken die geïnteresseerd waren in de God van 
Israël, en aan hen vertelde hij dan ook over Jezus. 
 
We lezen dat hij in Filippi enkele dagen was, mogelijk dus naar het plein 
ging, voordat hij op de sabbat op zoek ging naar de plek waar de joden 
samenkwamen. Hij vond geen synagoge, maar kwam bij de rivier, waar 
vrouwen samengekomen waren voor gebed, en vertelde daar het 
evangelie. En het verhaal gaat daarna verder, met de bezeten 
dienstmaagd die dagen achter ze aan liep. Hoe ze, toen ze de geest uit 
haar verdreven en zij niet meer kon waarzeggen voor haar meesters, 
die Paulus en Silas in de gevangenis gooiden. 
 
Mooie verhalen, maar laten we eens stilstaan bij wat er in eerste 
instantie gebeurt. Paulus komt daar aan, met een evangelie dat bij hem 
zijn hele leven overhoop gooit, en verteld die boodschap aan de 
Filippenzen, en ook zij geloven het en gaan een nieuw leven lijden. Wat 
moet dat wel niet voor een bericht zijn, dat zo'n impact had? 
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Het evangelie 
Laten we er eerst eens zelf over nadenken. Wat zou hij gezegd hebben? 
"Jongens, er is een God, en als je fouten maakt straft die God je, dan ga je 
naar de hel, maar als je nu kiest voor het geloof, dan ga je naar de 
hemel." Dat is volgens veel Christenen het evangelie. Lekker goed 
bericht. Dreigen met eeuwige marteling, of een ticket naar de hemel. Die 
hel, dat zouden wij niet zeggen. Wat wordt het dan, God houdt van je, 
hier is je ticket naar de hemel? Is dat dan wat er over blijft? 
 
Op een paar plekken in Handelingen vinden we wat Paulus nu eigenlijk 
als goede bericht vertelde aan ze. Als hij een synagoge binnenkwam, dan 
opende hij met hen de schriften, om daarin na te gaan dat God een 
Gezalfde beloofd had, een Redder, die Zijn volk zou bevrijden en het 
koninkrijk zou herstellen (Hand 13:16-41; 17:2,3). Maar dat deze 
beloofde Gezalfde moest lijden en opstaan uit de dood, dat dat al 
voorzegt was. En dat door Jezus nu rechtvaardiging en vergeving van 
zonden mogelijk was, door geloof. 
 
We lezen ook in Hand 17 hoe hij in Athene een toespraak houdt voor 
Grieken die niets van die beloften weten. Daar begint Paulus met het 
introduceren van de joodse God, die alles gemaakt heeft, alle mensen, 
en Die tot doel heeft dat die mensen naar Hem op zoek gaan. Dat zij die 
God nog niet kenden, wordt hen niet toegerekend, maar nu verteld 
Paulus over die God. En dan vertelt hij over Jezus, de man die God 
aangewezen heeft om de wereld te oordelen, door Hem uit de dood op 
te doen staan.  En als hij verder wil spreken over het geloof en wat de 
opstanding betekent, onderbreken ze hem, omdat het in hun ogen nu 
wel wat te gek wordt. 
 
Je ziet, het maakte voor Paulus wel uit wie hij voor zich had. Aan joden, 
die de verhalen al kende, vertelt hij een ander goed bericht dan aan 
Grieken, die alleen hun eigen goden kenden. Toch is er een kern in te 
ontdekken. Het gaat in de basis over God die weer een relatie wil met 
ons mensen, naar ons op zoek is, zoals ook wij naar Hem op zoek zijn. 
We tasten in het duister, en hopen iets van Hem te vinden, maar dat lijkt 
zo ver weg. We kunnen God zo moeilijk vinden. Het is inderdaad duister.  
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Maar er is een licht gekomen in die duisternis, om ons naar God toe te 
leiden. Jezus, die is gekomen en ons heeft laten zien dat God van ons 
houdt. We lezen dan ook in Romeinen 10: 
 

9 Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat 
God Hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered.  

 
Dit zou je de absolute kern kunnen noemen. Jezus is Heer, en God heeft 
Hem uit de dood opgewekt. Maar er zit dus een groter verhaal omheen. 
Het verhaal van een creatieve God, die alles gemaakt heeft. Van 
duisternis, dat in Zijn schepping gekomen is. Van een liefdevolle God, 
die als Vader Zijn kinderen zoekt, en kinderen, die al tastend Hem 
zouden vinden. En hoe Jezus God zond, Zijn zoon, opdat Hij de weg naar 
God zou wijzen. Een verhaal waarin God belooft dat alles weer hersteld 
zal worden. Waarin dood en lijden eens zullen verdwijnen en de liefde 
overwint. 
 
Dat is waarom Romeinen 8 misschien wel het mooiste hoofdstuk is in de 
Bijbel. Dat spreekt zo over dat grotere verhaal van God. We lezen erin 
dat we kinderen van God zijn, en niet meer hoeven vrezen. Dat er nu 
nog lijden is, maar dat de heerlijkheid van straks onmetelijk veel groter 
zal zijn. En niet alleen dat, dat alles, ook het lijden, meewerkt aan die 
goede uitkomst. Dat de hele schepping gebukt gaat onder dood en 
verderf, we zien het overal om ons heen, ook in de natuur, maar dat God 
alles gaat herstellen, niet alleen jouw leven en problemen, niet alleen 
dat van alle mensen, nee, van heel de schepping. En uiteindelijk gaat het 
om de liefde van God, waarvan niets ons kan scheiden. 
 
Wat een groot verhaal. Maar hoe was dit voor Paulus zo 
levensveranderend? Wat raakte hem hier zo in, dat hij alles 
overhoopgooide? Wat maakte het zo'n goed bericht dat ook de 
Filippenzen, en zo veel andere mensen die hem hoorde, hun oude leven 
achter lieten en samen een nieuw leven gingen leiden? 
 
Het is al zo'n mooi groot verhaal. Het verhaal van een scheppende en 
zoekende God. Van een liefdevolle vader en Zijn kinderen. Het verhaal 
van een gebroken schepping die God eens zal herstellen. Maar waar het 
verhaal Paulus zelf raakte, waar het dichtbij kwam, en waar het ook 
dicht bij ons komt, is dit: het is een verhaal waarin wij een personage 
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zijn. Wij spelen een rol in dit grote verhaal. Kijk, geloven staat centraal 
in het verhaal. We spreken ook over het "Christelijke geloof". Maar dat 
is niet alleen maar iets als waarheid aannemen. Het gaat niet alleen om 
je hoort dit goede bericht, je zegt: prima, en dat is het. Het is zoveel meer 
dan een "ticket naar de hemel" of een "ticket voor redding". Geloven 
betekent dat ook, geloven dat God bestaat en dat Jezus is opgestaan. 
Maar geloven betekent in het Grieks ook vertrouwen. Je vertrouwt op 
God, op alles wat Hij belooft. En dat kan je keuzes beïnvloeden. Dan 
maak je je niet zo snel meer druk en vertrouw je erop dat alles 
goedkomt. Maar geloven betekent zelfs ook "trouw zijn". Allereerst is 
God trouw, in wat Hij belooft. Jezus was trouw, hoe Hij tot het einde toe 
door ging. Maar dat wij geloven is dus ook dat wij trouw zijn, aan God. 
Dat betekent echt dat het ons leven beïnvloed. Zoals je trouw bent in een 
liefdesrelatie, en je partner vinden je leven helemaal op zijn kop kan 
gooien, zo werkt het ook met onze relatie met God. 
 
Filippenzen 2 
We vinden dit allemaal ook terug in de brief van Paulus, die hij op een 
later moment aan de gemeente in Filippi schrijft. Daar vinden we een 
prachtig gedeelte waarin dit allemaal bij elkaar komt. Laten we dat als 
laatste tekst met elkaar lezen en er al wat prachtige dingen uithalen. 
Morgen zullen we het verder uitwerken, want er zit heel veel in dit 
gedeelte. Laten we met elkaar Fil 2:5-15 lezen. 
 
Het goede bericht draait uiteindelijk allemaal om wat Christus gedaan 
heeft voor ons. Jezus, die mens werd, en zich zelfs verder vernederde tot 
uiteindelijk de dood, en zelfs de meest verachtelijke manier om dood te 
gaan, aan een kruis. Jezus was trouw, Hij was gehoorzaam, en daarom 
heeft God Hem ook weer doen opstaan uit de dood, en heeft Hij Hem 
weer verhoogd, boven alles. En dat zal er uiteindelijk toe leiden dat alles, 
mensen, wezens in de hemel, zij die al gestorven zijn, alles, de weg naar 
God zal terugvinden. Ze zullen God vinden en dan niet anders kunnen 
dan hun knieën buigen en belijden: Jezus Christus is Heer, tot eer van 
God de Vader. 
 
Christus dus centraal, om uiteindelijk alles, ook onszelf, terug te brengen 
bij God. Maar die belijdenis, Jezus Christus is Heer, tot eer van God de 
Vader, is radicaal, voor Joden en voor Grieken, laat me dat nog even 
uitwerken. 
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Eerst voor Grieken en Romeinen. We kennen allemaal de strips van 
Asterix en Obelix. Daarin is de keizer Julius Caesar. Dat was de eerste 
grote keizer van Rome, en na zijn dood werd hij verheerlijkt, werd hij 
god genoemd. Men ging hem aanbidden. En zijn geadopteerde zoon 
werd na hem keizer, Augustus. Hoe werd hij dus genoemd? Juist, de 
"zoon van god". En hij bracht vrede in het romeinse rijk, en liet zich 
daarom "vredevorst" noemen en "redder", en hij werd aangesproken 
met de titel "heer", kurios in het Grieks. En dan komt Paulus, die verteld 
over een joodse man, die door de joodse God die alles geschapen heeft 
gezonden is, die de Zoon van God is. Die is gestorven en opgestaan, en 
Die de Redder is. Die Jezus zouden ze belijden als Heer. Dit was een 
politieke boodschap, en het was een regelrechte aanval op de Romeinse 
keizer. Niet hij, maar Jezus Christus is Heer en Redder, de enige echte 
Zoon van God. 
 
En voor Joden was het niet minder radicaal. Zij geloofden in één God, 
die alleen God was. Één God, met de naam Jahweh, wat ze in het Grieks 
vertaalden met kurios, Heer. In Jesaja 45 zegt die God, Jahweh, dat er 
niemand naast Hem is. En hier spreekt Paulus over hoe Christus Jezus 
gelijk was aan de God die Zijn positie met niemand zou delen, en dat het 
Jezus is die de naam boven alle namen krijgt, en juist in een citaat naar 
datzelfde Jesaja 45 vindt Paulus dat het Jezus is voor wie alle knie zich 
zal buigen en elke tong zal belijden. En Jezus is kurios, Heer. Paulus vindt 
in de Jahweh van het oude testament Jezus terug. Maar dat een 
gekruisigde joodse man degene is die zo op de plaats van de God van 
Israël gaat staan, dat was regelrechte Godslastering in hun oren. 
 
Maar voor Paulus was het niet "in de plaats van", maar heeft juist Jezus 
deze plek tussen ons en God in, zodat wij de plek naar God zelf terug 
kunnen vinden.  
 
Ook in onze tijd is het radicaal, het schopt ook hard tegen onze manier 
van leven aan. Waar we in de wereld steeds individualistischer worden, 
en het nog altijd belangrijk is zelf hogerop te komen, carrière te maken 
en we meer dan ooit geld aanbidden, daar zet het evangelie ook vandaag 
alles op zijn kop. Het schotelt ons een voorbeeld voor van Jezus die juist 
zichzelf vernederde, alles opgaf, niet voor zichzelf, maar voor de ander. 
En geld wordt niet aanbeden in de Bijbel, het kan je helpen, maar is 
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eerder een hindernis om bij God te kunnen komen. Het roept ook ons op 
radicaal anders te leven, niet gericht op aardse zaken, op onszelf, maar 
op de ander, en op God. 
 
Het gaat er uiteindelijk om bij God te komen, het is uiteindelijk tot eer 
van God. En wie dit geloven, daarvoor verandert hun leven. Niet alleen 
omdat deze nieuwe overtuigingen zo aanschopt tegen hun oude, ook 
omdat het iedereen oproept even radicaal te zijn. Zoals Jezus trouw was 
tot de dood, vraagt het ook om onze trouw aan God in ons leven. De 
gehoorzaamheid van Jezus vraagt erom dat wij gehoorzaam zijn en onze 
redding niet als een ticket zien, maar uitwerken. Jezus was hét licht van 
de wereld, en zo mogen wij, nu wij Hem kennen en gevuld zijn met Zijn 
licht, zelf, door radicaal anders in het leven te staan, een licht zijn in een 
duistere wereld. 
 
Dat was het evangelie dat Paulus verkondigde, en inderdaad, het is 
levensveranderend. 
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Verwerking 
 
Kies met de groep vragen of opdrachten die je aanspreken. 
 
Groepsvragen 
• Wat viel je op in de teksten, in de studie? 
• Waarom zou je het evangelie aan anderen willen vertellen? Wat 

zouden zij eraan hebben? 
• Stelling: het evangelie is geen ticket voor straks, maar een verhaal 

dat je leven nu verandert 
• Lees Fil 2:6-15 nog eens. Wat vind je mooi aan het gedeelte? Wat valt 

je op? 
• Paulus vraagt ons om ons geloof uit te werken. Is dat moeilijk? Hoe 

helpt God? 
• Wat betekent het voor jou: schijnen als sterren in een donkere 

wereld. 
• Is de kerk wel anders genoeg, om licht in het duister te zijn? Hebben 

we het antwoord op de dingen die in de wereld verkeerd gaan? 
 
Creatieve opdrachten 
• Maak een dank-alfabet. Verzin bij iedere letter iets wat je mooi vindt 

aan geloof, waar je blij mee bent, waar je God voor wil bedanken 
• Ontwerp een T-shirt print waarmee je wel naar school zou durven, 

maar die ook iets van het goede bericht uitdraagt. Kijk voor 
inspiratie eens op mountain-movers.de, spreadshirts.nl of google op 
Christelijke t-shirts. (of koop er een en stuur een tikkie naar je 
ouders) 

• Zoek een verhaal van Jezus dat mooi iets van de goede boodschap 
laat zien. Zoek verkleedkleren, een goede locatie, maak een scene en 
fotografeer het. Vraag mensen of ze weten welk verhaal het is. 

• Steek een kaars aan. Schrijf op blz. 20 op wat jij donker vindt in de 
wereld, hoe je met geloof een lichtje mag zijn. 

 
Muziek 
• "Als alles duister is" van Sela 
• "Jezus overwinnaar" of "Zegekroon" 
• ... (eigen nummer dat jij vindt dat iets van het goede bericht laat 

zien) 
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Verdieping 
• Open in de app Fil 2:9-15, met daarbij de voetnoten. Bestudeer de 

context en achtergrond van interessante frases uit dit gedeelte. 
• Lees met elkaar Romeinen 8. Wat staat hier allemaal in over het 

evangelie? 
 
Afsluiting 
Je zou af kunnen sluiten door met elkaar te bidden, voor elkaar te 
bidden, voor de kerk te bidden, dat we met elkaar inderdaad een licht in 
het duister mogen zijn. 
 
Aan de slag 
• Maak een tekening bij "als sterren in een donkere wereld" 
• Lees de Filippenzenbrief en schrijf op blz. 21 de mooiste zinnen op 
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Dag 2 - Verdeeldheid in de gemeente 
 
Inleiding 
We bespraken gisteren hoe Paulus veranderd werd door het evangelie, 
het "goede bericht". En we bespraken wat dat goede bericht eigenlijk is, 
en waarom het zo goed is. Het is een prachtig verhaal over God, liefde, 
herstel. En een verhaal waarin Christus centraal staat, maar wij ook een 
rol in mogen spelen. En toch, ondanks dat wij zo'n positieve boodschap 
hebben, ondanks dat wij zo'n voorbeeld van liefde en genade hebben in 
Christus, gaat het vaak mis in de kerk. Het komt vaak genoeg voor dat 
gelovigen het niet met elkaar eens zijn, en dan tegenover elkaar komen 
te staan. Nederland is daar helaas bij uitstek een voorbeeld van. Wij zijn 
eigenwijs, denken het snel te weten en vinden dat de ander het al snel 
fout heeft. Om de minste dingen zijn in ons land kerken uit elkaar 
gegaan. 
 
In Nederland hebben we er oorlog om gevoerd, tegen de katholieken, 
maar ook in de tijd erna tussen verschillende protestantse groepen. 
Kerken zijn uit elkaar gegaan om hoe je precies moest dopen, hoe het zit 
met de gaven van de geest en andere randzaken. De kerk, waar het gaat 
over liefde en genade, is helaas vaak een strijdtoneel. Niet bepaald een 
goede reclame voor mensen van buitenaf, of voor jonge mensen in de 
kerk zelf. Een mooi bericht is dus geen garantie dat we ook mooi met 
elkaar om kunnen gaan. We blijven mensen. 
 
Onenigheid onder de Filippenzen 
Ook onder de Filippenzen lijkt het erop dat ze niet allemaal op een lijn 
zaten, ondanks dat Paulus verder juist zo positief was over hun geloof. 
We komen op een aantal plekken in de brief daar hints van tegen. 
 
Dat vinden we al in het eerste hoofdstuk. Na zijn dank aan God voor hoe 
de Filippenzen in hun geloof staan, bespreekt hij nog even zijn eigen 
situatie. Paulus zit in de gevangenis als hij dit schrijft. Hij weet niet of hij 
vrijkomt, maar hij hoopt van wel, en hoopt ze dan weer te kunnen zien. 
En dan komen we bij vers 27, laten we dat lezen. 
 
Paulus hoopt dat of hij nu nog vrij zou komen en ze zien, of anders van 
ze zou horen, dat ze op een goede manier leven, "in overeenstemming 



 
23 

met het evangelie". Daar kan je van alles bij bedenken. Wat is een 
"Christelijke manier van leven"?  
 
Eigenlijk staat het er nog iets anders. Er staat dat ze zich "als goed burger 
zouden gedragen, op zo'n manier dat het waardig is voor het evangelie". 
Als je in die tijd burger was van een stad, dan ging dat niet alleen over 
je afkomst, daarbij hoorde ook een bepaalde verwachting hoe je je als 
burger moest gedragen. Onderdeel daarvan was dat je meedeed in de 
godsdienstige rituelen. Je had als burger de plicht deze te onderhouden, 
zodat je niet een ramp over de stad afriep. Omdat Filippi onder Romeins 
bestuur stond, werden ze geacht mee te doen aan de verering van de 
keizer, nog de rituelen bij de graven van hun voorouders. We hadden 
gisteren al gezien hoe het evangelie van Paulus hier recht tegen in ging. 
Nu ze dit als Christenen niet deden, kwamen ze in slecht daglicht 
kwamen te staan bij hun medeburgers en bij de bestuurders. Paulus 
speelt hier op in, door de Filippenzen aan te moedigen als burgers 
waardig te wandelen. Maar dan niet als burgers van hun stad, maar van 
een hemels koninkrijk (3:20), niet voor de eer van de stad, maar waardig 
het evangelie van Christus. 
 
Dus, ze zouden op een manier moeten leven die past bij geloven. Maar 
het gaat Paulus niets eens om allerlei regeltjes die ze zouden houden, 
vooral eigenlijk om dat ze "één van geest" zouden zijn, dat ze 
"eensgezind" zouden zijn. Wat betekenen die uitdrukkingen? Het 
tegenovergestelde zou zijn dat ze tegenover elkaar zouden staan en niet 
op hetzelfde gericht zouden zijn. Paulus wil dus dat ze juist een eenheid 
vormen, dat ze naast elkaar staan en op hetzelfde gericht zijn.  
 
Hij legt dat ook weer iets verderop uit, in Fil 2:1-2, waar hij de 
Filippenzen er weer toe oproept. Laten we dat lezen. Daar staat weer: 
eensgezind zijn. Één in liefde, elkaar liefhebben dus. Één in streven, dus 
inderdaad allemaal op hetzelfde gericht. En dan weer: één van geest. 
Paulus zag al dat er zoveel rijkdom was bij de Filippenzen, zoveel 
bemoediging, troost, zo'n verbondenheid en medeleven, het zou Paulus 
volmaakt gelukkig maken als ze dan ook door al die mooie dingen zo 
mooi met elkaar om zouden gaan. Bijzonder dat het juist dit is dat hem 
"volmaakt gelukkig" maakt. Niet dat ze een bepaald kennisniveau 
zouden halen, of de juiste uitleg zouden aanhangen. Nee, hoe ze met 
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elkaar omgingen, dat was wat zijn vreugde pas echt volmaakt zou 
maken. 
Tot nu toe dus vooral oproepen om eensgezind te zijn, maar tegen het 
einde van de brief krijgen we nog een hint naar een ruzie die er 
blijkbaar was in de gemeente. Laten we Fil 4:1-3 maar lezen. 
 
Paulus heeft net verteld over onze Redder, Jezus, die we uit de hemel 
verwachten. Daarom, zo zegt hij, laten we tot die tijd standvastig zijn. 
Daarmee bedoelt hij: laten we niet afdwalen, of vervallen in verkeerd 
gedrag, maar blijven staan. En waar gaat hij dat gelijk in over? 
Verdeeldheid. Twee vrouwen die zo goed met hem gestreden hadden 
voor het evangelie, waren tegenover elkaar komen te staan. Zozeer zelfs, 
dat Paulus ze moet oproepen hun strijd te stoppen, en de hulp moet 
inschakelen van een ander in de gemeente. 
 
Hoe ga je met elkaar om? 
We zien dus zo best een aantal hints ernaar, het is echt een van de 
hoofdthema's van deze brief. Het was voor Paulus ook echt een groot 
ding, want juist als we eensgezind zouden zijn, dat zou hem volmaakt 
gelukkig maken. Maar, verschillen zijn onvermijdelijk, en we zijn 
mensen, dus het gaat vroeg of laat een keer schuren. Hoe moeten we 
daar in de kerk mee om gaan? Daar gaat Paulus over schrijven in 
hoofdstuk 2. Laten we Fil 2:1-4 lezen. 
 
De eerste twee verzen hebben we al gelezen, maar daarna, in twee 
verzen, geeft hij een perfect advies. Ik garandeer u, als we allemaal ons 
zo zouden gedragen, dan zou inderdaad alle onenigheid spontaan 
verdwijnen uit ons midden. Niet jezelf of je eigen theorie willen laten 
gelden, nee, de ander juist het belangrijkst achten. En niet alleen strijden 
voor je eigen belangen, dat alles precies gaat zoals jij het wil, nee, juist 
strijden voor wat de ander nodig heeft. 
 
Als je zo naar elkaar kijkt, zo over elkaar denkt, zo'n houding hebt, dan 
kán je haast geen conflict hebben. Natuurlijk moeten we dan wel 
allemaal zo'n houding hebben. We zijn familie met elkaar, en dat werkt 
alleen als we allemaal goed met elkaar omgaan. En er blijven vragen, 
zoals, wanneer moeten we nederig zijn, en wanneer is het onderwerp 
zo belangrijk dat we juist wel elkaar moeten aanspreken, de strijd 
moeten aangaan? 
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Voorbeeld van Jezus 
Maar het blijft staan. Zo'n houding voorkomt conflict en zorgt voor die 
eensgezindheid die Paulus zo graag zou willen zien. Maar het blijven 
mensen, en Paulus is er nog niet helemaal zeker van dat ze écht 
doorhebben hoe belangrijk het is dat ze zo met elkaar omgaan. Ze 
hebben nog een voorbeeld nodig, dat al hun geldingsdrang overstemt, 
en onmiskenbaar het belang ervan laat zien. En zo'n voorbeeld heeft hij, 
en het overtreft echt alles. Laten we Fil 2:5-11 lezen. 
 
Het is zo'n bekend stuk, maar hebben we door waar dit stuk eigenlijk 
over gaat? We lezen het vaak als een soort van samenvatting van dat 
Jezus stierf en opstond, maar zo mis je het hele punt. De hele tekst gaat 
vooral hierover: Jezus was niet zelfzuchtig, had geen geldingsdrang, nee, 
Hij gaf alles op, ja, zelfs zijn leven, omdat wij allen het nodig hadden. Hij 
was gehoorzaam tot de dood. En het is precies die houding die wij ook 
zouden moeten hebben. Paulus zegt: laten wij diezelfde gezindheid 
hebben, diezelfde houding en diezelfde manier van denken. 
 
En we zeggen dat snel, Hij gaf alles op, maar Paulus doet er alles aan om 
te laten zien hóe groot dat verschil wel niet was. Om te laten zien wat 
Christus Jezus wel niet allemaal heeft opgegeven, vertelt hij eerst wat hij 
was voor hij mens was. Daar denken we niet zo vaak over na, maar deze 
tekst zegt dus iets over Jezus voordat Hij geboren werd. Daarvoor 
bestond Hij blijkbaar al! En hoe! Hij had de vorm van God, Hij was aan 
Hem gelijk. Of ja, wat zegt de tekst nu precies. Daar kan je lang over 
nadenken en veel discussies over voeren, en geloof me, juist ook op wat 
dit vers betekent, in het voorbeeld van hoe we net als Jezus eensgezind 
moeten zijn, zijn vele kerken gescheurd. In een andere brief zegt Paulus 
dat Christus het beeld van God was, Hij maakte God zichtbaar, en dat 
door Hem heen God alles geschapen heeft. Hij had dus een ontzettend 
hoge positie, gelijk of bijna gelijk aan God.  
 
Maar daar wilde Hij geen misbruik van maken. Het ging Christus niet 
om zichzelf, voor zichzelf de hoogste plaats krijgen. Daarom heeft hij 
daar afstand van gedaan. Het woord daar betekent "Hij heeft zich 
leeggemaakt". Van de (bijna) allerhoogste plaats ging hij naar de 
allerlaagste plaats. Hij werd mens, Hij werd een dienaar, een slaaf, en 
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hij werd gehoorzaam – aan God – tot de dood, ja, de dood van het kruis. 
Hij hield dus niet vast aan Zijn hoge positie, maar gaf alles op, voor ons. 
Hij vond de ander belangrijker dan Zichzelf. Dát is het ultieme voorbeeld 
van zelfopoffering, en hoe dat zoveel goeds teweegbrengt. Ja, dat zouden 
wij zeker navolgen. 
 
En het is omdat Christus Jezus zo'n gezindheid had, omdat Hij niet zijn 
positie vasthield voor zichzelf, maar zichzelf juist leegmaakte voor ons 
allen, dat God daarom Hem na de opstanding weer hoog verheven heeft. 
En uiteindelijk zal door wat Hij gedaan heeft elke knie zich buigen en 
elke tong belijden dat Hij Heer is, en alles weer terugkomen bij God. Zo 
belangrijk is het dus om zo'n houding te hebben die Jezus had. Het is die 
houding die er uiteindelijk voor gezorgd heeft dat alles weer terug kan 
komen bij God. Is het dan niet begrijpelijk dat het dát is wat Paulus 
volmaakt gelukkig maakt, als ook wij zo zouden zijn? 
 
Laten we nog een stuk lezen, Fil 2:12-15. Zoals de gezindheid van 
Christus vraagt om eenzelfde gezindheid bij ons, zo vraagt de 
gehoorzaamheid van Christus ook om eenzelfde gehoorzaamheid bij 
ons. Zoals we gisteren al bespraken, geloven is zoveel meer dan alleen 
een waarheid aannemen, het is ook op God vertrouwen, maar ook trouw 
zijn aan God. Het is zoveel meer dan een "ticket naar de hemel", het is 
deelnemen aan een groter verhaal, van hoe God alles zal herstellen. 
Daar mogen wij nu al een rol in spelen. Daarom vraagt Paulus de 
Filippenzen ook niet alleen hun redding aan te nemen, maar hun 
redding uit te werken. En dat is niet meer dan logisch, als je beseft hoe 
groot God is. Ja, met ontzag houd je dan rekening met God in je leven. Je 
kan niet meer leven voor jezelf alsof God niet bestaat. 
 
En mooi vind ik altijd de schijnbare tegenstelling die hierin zit. De 
oproep hun redding uit te werken, want, God is het die het doet. God legt 
in ons het verlangen en geeft ons de kracht. Waarom dan nog de oproep? 
Hebben we dan toch een zetje nodig? Nou ja, we weten allemaal hoe dit 
werkt in de praktijk. Ik geloof dat God mijn gedachten stuurt, en me het 
verlangen geeft goed te leven. Maar dat betekent niet dat ik alleen maar 
perfecte keuzes maak. Ik geloof dat God me de kracht geeft om te kunnen 
doen wat Hij van me vraagt, maar dat maakt nog niet dat ik er altijd zin 
in heb. We hebben die aansporing dus toch nodig. 
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Maar wat ik ook opvallend vind aan dit gedeelte, is dat Paulus zo 
nadenkt hoe het er voor anderen uitziet. Doe alles zonder morren en 
tegenspreken. Waarom? Omdat je anders slechte reclame geeft voor 
mensen uit de wereld die naar je kijken. Wie wil er nu iets met geloof te 
maken hebben als we elkaar de tent uit vechten? Als we verdeeld zijn 
als gemeente? Nee zegt Paulus, werk je redding uit, ga nu zo met elkaar 
om als Christus voor ons was. Wees nederig en liefdevol. Dát valt op. Dat 
verspreidt licht in een donkere wereld. Dat is goede reclame.  
 
Heb je ooit wel eens nagedacht hoe het Christelijke geloof van een paar 
Israëlieten heel Europa in mum van tijd kon veroveren? Dat deden ze 
niet met legers, niet door de beste speeches, maar door, als gewone 
simpele burgers, altijd bekend te staan als de goede buur. Degene die 
helpt als iemand het moeilijk heeft. Die meefeest als er een bruiloft is, 
die meehuilt bij een begrafenis. Verblijd je met wie zich verblijden, treur 
met wie treuren. Doordat de Christenen zich wel bekommerden om de 
armen, en als er een ziekte uitbrak, en de rijken de stad ontvluchtten, 
bleven de Christenen achter, met gevaar voor eigen leven, om de zieken 
te verzorgen. Doe goed voor alle mensen, schrijft Paulus. Zij lieten zien 
wat het betekende om echt mens te zijn naar Gods beeld. Zij straalden 
de liefde van Christus uit in hun omgeving. Dat is hoe het geloof zich zo 
snel verspreidde. En dat is waar Paulus hier al aan denkt. Maar goed 
voor elkaar zorgen, begint in je eigen gemeenschap. 
 
Beseffen we dat het niet alleen gaat over of we het zelf leuk vinden om 
goed met elkaar om te gaan, maar dat het ook gaat om wat de 
buitenwereld van ons ziet? Denken we er wel eens over na, wat voor 
licht we verspreiden? Paulus hier wel, maar hij heeft ons een prachtig 
voorbeeld gegeven. 
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Verwerking 
 
Kies met de groep vragen of opdrachten die je aanspreken. 
 
Groepsvragen 
• Wat viel je op in de teksten, in de studie? 
• Ervaar je veel verdeeldheid in de kerk? 
• Zou de oplossing van Paulus vandaag ook werken? Hoe krijgen we 

iedereen zover? 
• Zou jij iemand naar de dienst uit willen nodigen? Wat is "slechte 

reclame" in de dienst? 
• Zouden mensen vandaag ook nog onder de indruk kunnen zijn als 

we zo met elkaar omgaan zoals Jezus dat deed? Hoe zou dat eruit 
zien? 

 
Creatieve opdrachten 
• Brainstorm: wat is "goede reclame" voor de kerk? Hoe zou de kerk 

eruit moeten zien? Maak een reclameposter voor jouw ideale kerk. 
Hang hem op in het goede huis. 

• Zoek een verhaal of tekst die je aanspreekt over dit onderwerp. Zoek 
een mooie afbeelding op en zet die als achtergrond van je telefoon, 
als reminder. 

 
Muziek 
• "Breng ons samen" van Sela 
• "Proof of your love" van for King and Country 
• "Only Jesus" of "City in the hill" van Casting Crowns 
 
Verdieping 
• Open in de app Fil 2:5-8, met daarbij de voetnoten. Bestudeer de 

context en achtergrond van interessante frases uit dit gedeelte. 
• Lees met elkaar Romeinen 13:8 - 14:23. Wat staat hier nog in over 

hoe we met elkaar om zouden gaan? 
• Lees Efeze 4:1-6 en vergelijk dit met Fil 2:1-4. Hoe vullen de teksten 

elkaar aan? 
• Lees Fil 2:19-25. Hoe passen deze twee medewerkers als voorbeeld 

bij wat we besproken hebben? 
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Afsluiting 
Je zou af kunnen sluiten door met elkaar te bidden, voor elkaar te 
bidden, dat we leren hoe we met elkaar om mogen gaan, voor de kerk te 
bidden, dat we eensgezind mogen zijn. 
 
Aan de slag 
• Vertel vandaag eens iemand hoe belangrijk diegene is (Fil 2:3) 
• Kijk eens extra goed om je heen of iemand iets nodig heeft, en help 

diegene (Fil 2:4) 
  

Geef iemand een 

PEPTALK 

Aan de 
slag 
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Dag 3 - Onze blik op de toekomst 
 
Inleiding 
Misschien is het evangelie niet slechts een ticket naar de hemel, en gaat 
het Paulus vooral om dat we nu een heel nieuw leven hebben, nu op een 
goede manier met elkaar omgaan, toch richt hij in deze brief steeds zijn 
blik vooruit. We komen op meerdere plekken tegen dat hij spreekt over 
de verwachting van de beloofde toekomst, als Jezus terugkomt. En het 
nu en straks hebben ook alles met elkaar te maken, zo zal blijken. Dus 
daar wilde ik vandaag met jullie naar kijken, hoe Paulus in deze brief 
naar de beloofde toekomst kijkt, wat hij verwacht, en hoe dat nu al 
invloed heeft op hoe we in het leven staan.  Laten we maar eens wat 
teksten langsgaan. 
 
Tot de dag van Christus 
Paulus' blik op de toekomst komt al heel snel in de brief, helemaal in het 
begin. Zo lezen we in Fil 1:3-6. Paulus was blij als hij aan de Filippenzen 
dacht. Hoewel hij helemaal niet zo lang bij ze geweest was, hadden ze 
hem vanaf het moment dat hij vertrok altijd bijgestaan. Ze voorzagen in 
zijn behoeften, en maakten het mogelijk dat hij in de andere gemeenten 
die hij opzette kosteloos het evangelie kon verspreiden. Zo hielpen ze 
hem bij de verspreiding van het evangelie. En Paulus zag daardoor dat 
de Filippenzen zelf ook blij waren met het geloof. Hij zag dat er iets 
moois in hen ontstaan was door het horen van het evangelie. En dan zegt 
hij: Ik ben ervan overtuigd dat Hij die dit goede werk bij u begonnen is, 
het ook zal voortzetten tot het voltooid is op de dag van Christus Jezus. 
 
Dat is een prachtige belofte. Maar wat is dat, de dag van Christus? Je kan 
een beetje beeld krijgen van wat hij hiermee bedoelt als je alle teksten 
langsgaat waarin de uitdrukking voorkomt. Dan gaat het over de dag dat 
Jezus, de beloofde Messias van Israël, terugkomt, en duidelijk zal 
worden voor iedereen wie Hij is (Luk 17:22-35; 1Kor 1:8). Dan zullen ook 
de zaken recht gezet worden, zal blijken hoe wij hebben geleefd en 
zullen we lof van God krijgen, maar zullen ook anderen geoordeeld 
worden (vergelijk Rom 14:10-12; 2Kor 5:10). Het is die dag waarnaar 
Paulus uitkijkt, als Jezus weer terugkomt en het lijden voorbij is. Tot die 
dag moeten we volhouden, maar hij vertrouwt erop dat God tot die dag 
de 
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Filippenzen verder zal helpen en ze verder zal laten groeien en het werk 
af zal maken dat Hij in hen begonnen is. 
 
De term komen we ook tegen in een volgend gedeelte dat we met elkaar 
lezen, Fil 1:7-11. De Filippenzen hadden Paulus niet alleen in het 
verleden bijgestaan, ook nu, nu hij in de gevangenis zit. Dat is wat hij 
bedoelt met dat de Filippenzen met Paulus deelhebben aan de genade. 
Hij zegt er niet veel over, en het is bijvoorbeeld een vraag voor uitleggers 
waar Paulus op het moment van schrijven nu precies gevangen zat, 
maar we kunnen in vers 7 het een en ander er over lezen. We lezen dat 
hij het evangelie moest verdedigen. De woorden die hier gebruikt 
worden, verwijzen vooral naar de rechtszaal. Paulus stond blijkbaar 
terecht, en moest zichzelf voor anderen verdedigen van de aanklachten 
die tegen hem ingediend waren. Maar bijzonder genoeg ziet hij het als 
verdediging van het evangelie. En hij gebruikt er nog een woord bij, dat 
een beetje wegvertaald is in de NBV21: de bevestiging van het evangelie. 
Zoals vaker, is juist een rechtszaak tegen hem een kans voor Paulus om 
juist het evangelie te verkondigen. Dat zegt hij ook erna, in de verzen 12 
tot 14. 
 
Juist doordat hij gevangenzat kon het evangelie verder verkondigd 
worden. Maar ondertussen zat hij gevangen, en verlangde hij ernaar de 
Filippenzen weer te kunnen bezoeken. En zolang hij dat niet kon, bad 
hij voor hen, dat ze zouden groeien in liefde en fijnzinnigheid, zodat ze 
de juiste keuzes zouden maken, en op de dag van Christus – daar hebben 
we hem weer – onberispelijk en vol vruchten zouden zijn. Dat gaat dus 
weer over die dag, als Christus terugkomt, en alles wat we gedaan 
hebben ook openbaar gemaakt zal worden. Dan zal dus ook blijken hoe 
we geleefd hebben, en Paulus bidt dat dan zou blijken dat de Filippenzen 
onberispelijk zouden zijn. En dat ze door hoe het evangelie ze zou 
hebben veranderd, ze ook zo vruchten voortgebracht zouden hebben. 
Dat zijn de goede dingen die we doen uit het geloof. 
 
En dat inzicht en die fijnzinnigheid zouden ze tot die tijd nodig hebben, 
want er liggen totdat Christus terugkomt genoeg gevaren op de loer, 
verleidingen waardoor we de verkeerde keuzes zouden kunnen maken. 
Wat dat betreft hebben we echt een beetje hulp van boven nodig om 
daar mee om te kunnen gaan. 
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En het gaat trouwens ook hier mogelijk weer niet alleen om dat wij zelf 
goede keuzes maken, maar ook hoe buitenstaanders daar naar kijken. 
De NBV21 heeft vertaald “op de dag van Christus”, maar “tot de dag” kan 
ook. Dan heeft Paulus het er over dat we tot die dag onberispelijk zijn, 
geen aanstoot geven. Aan wie niet? Ook niet aan de mensen om ons 
heen. 
 
Ook in het stuk dat we ondertussen al twee keer gelezen hebben, gaat 
het, als we nog iets doorlezen in 2:12-16, over de toekomst. We hebben 
al nagedacht over dit gedeelte, over hoe het voorbeeld van Jezus ons 
vraagt ook anders te gaan leven. Hoe we, als we God gehoorzaam zijn en 
dat voorbeeld volgen, zullen schijnen als sterren in de nacht, midden in 
een duistere wereld, tussen een ontaarde generatie. Maar Paulus gaat 
dus nog verder. Hij geeft nog een tip hoe je dat kan doen. Houd vast aan 
het woord dat leven brengt. Gods woorden brengen leven. En het klopt: 
als je vaker in je Bijbel leest, ben je ook meer met God bezig, denk je 
daarna over wat Jezus gedaan heeft, en dat helpt je ook naar dat 
voorbeeld te leven. Als je de Bijbel laat verstoffen, en je vult je vooral 
met allemaal filmpjes en dingen die juist het tegenovergestelde laten 
zien, dat helpt niet zo. Dus zeker: houd vast aan het woord dat leven 
geeft. 
 
Als ze zo hun gedrag zouden aanpassen, en zo zouden kunnen blijven 
vaststaan in de Heer, ondanks alles wat er op hun af zou komen, dan zou 
dat weer blijken op de dag dat Christus terugkomt. Dan zou blijken dat 
ze inderdaad onberispelijk zijn geworden en er vruchten zijn gegroeid. 
Dan kan Paulus inderdaad trots zijn, en heeft hij het allemaal niet voor 
niets gedaan.  
 
Hoe leven tot die tijd? 
Paulus keek dus tot nu toe steeds uit naar die dag, dat Christus, onze 
Redder, terug zou komen, en dat alles aan het licht zou komen. Maar 
zover is het nu nog niet. Ze moesten, en ook wij moeten nog steeds, 
volhouden, vasthouden aan dat woord, om klaar te zijn voor die dag. Als 
dat langer duurt, dan moet je daar inderdaad over gaan nadenken. Hoe 
moet je leven in de tussentijd waar we nu in leven? Daarvoor heeft 
Paulus nog een voorbeeld voor de Filippenzen, en deze keer geeft hij 
zichzelf als voorbeeld, in het volgende hoofdstuk, in Fil 3:1-3. 
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Hoe ziet ons "koffie-momentje" met God 

straks eruit denk je?
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Paulus begint hier met een waarschuwing. Uit de rest van dit hoofdstuk 
blijkt dat hij zich afzet tegen enkele joodse leeraren voor wie ze zouden 
uitkijken. Het lijkt erop dat ze nog niet, net als in Galatië en Korinte in 
de gemeente binnengekomen waren, maar hij waarschuwt ze alvast 
voor hen. En hij is hier ongewoon lelijk over ze, je zou gerust kunnen 
zeggen dat hij ze hier uitscheldt. Hij noemt ze honden – een term die 
normaal gesproken door joden werd gebruikt om neerbuigend over 
niet-joden te praten, hier draait hij het om. Hij spreekt verder van kwade 
praktijken, want in zijn ogen brengen ze niets dat goed is voor zijn 
gemeentes. En met "versnijdenis" maakt hij een woordspeling. De joodse 
leraren zullen zich waarschijnlijk erop hebben voorgestaan dat zij 
besneden waren, en hoe belangrijk dat wel niet was. Dit soort joodse 
leraren waren trots op hun afkomst, en hun manier van leven, en keken 
neer op ieder ander. Maar Paulus maakt er een karikatuur van. Als 
besnijdenis in Christus Jezus niets meer is (Gal 5:6), dan is dit uiterlijke 
teken eerder een verminking. De echte besnijdenis is juist dat je niet 
meer aards gericht leeft, je oude leven achter je laat. Hij is snoeihard, 
maar de waarschuwing is duidelijk. 
 
Laten we verder lezen, in Fil 3:4-11. Paulus zou ook trots kunnen zijn op 
al die dingen, en is dat ook geweest, maar hij heeft het allemaal 
weggegooid. Het probleem was juist het zo focussen op eigen prestaties, 
en het niet van God verwachten. Het gaat om geloof, zo lezen we in vers 
9. Het geloof in Christus. Of, zoals de NCV het heeft: het geloof van 
Christus. Maar daar is veel meer over te zeggen. Je kan ook vertalen, en 
dat is ook wel mooi: de trouw van Christus. Dat zit dus ook in het woord 
geloof. Dan gaat het om Zijn trouw aan God, en vervolgens onze trouw 
als antwoord daarop. Maar dat gaat voor nu wat ver. 
 
Paulus heeft dus alles weggegooid, omdat het in de weg stond wat 
uiteindelijk echt belangrijk bleek te zijn: eenworden met Christus. 
Samen met Hem lijden, sterven en opstaan. Dit is ook het beeld van de 
doop, je oude leven met Christus in de dood achter je laten, en opstaan 
in een nieuw leven. Dat is wat gebeurt als we geloven. Er is een kracht 
in ons die ons gaat veranderen, die ons een nieuw leven met God laat 
leiden waarin we nieuwe keuzes maken, en dat is die opstandingskracht 
van Christus. Dat is wat voor Paulus nu al zo belangrijk was. Die enorme 
kracht waardoor Jezus kon opstaan uit de dood, die is nu al in ons, en 
maakt dat we ons oude leven achter ons kunnen laten en we een nieuw 
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leven kunnen gaan leiden. En hoe meer we groeien, hoe meer we die 
kracht gaan ervaren. En dat is voor Paulus het belangrijkste. 
 
En uiteindelijk zullen we het ook letterlijk gaan ervaren, als Christus 
terugkomt. Dan zullen we werkelijk opstaan uit de doden. De dood, de 
echte, heeft niet het laatste woord. Dat is hoe Paulus het leven hier voor 
zich ziet. Steeds verder groeien in geloof, steeds meer eenworden met 
Christus, zo steeds meer die opstandingskracht ervaren en het oude 
leven achter zich laten. Tot we uiteindelijk bij zijn komst een nieuw 
lichaam zullen krijgen, echt opstaan uit de dood en volmaakt zullen zijn. 
Daarover schrijft hij dan verder in Fil 3:12-16. 
 
Hoe moeten we nu leven? Paulus vergelijkt het met een 
hardloopwedstrijd. We zijn aan het rennen, de finish is de toekomst. We 
zijn er nog niet, nog niet perfect. Daarom blijven we rennen, blijven we 
ons inspannen, ons richten op die finish. Als we ons niet zouden 
inspannen, dan raken we de finish uit het oog. Dan worden we afgeleid, 
dwalen we af. We hebben het nodig scherp te blijven in deze tussentijd, 
want er is genoeg dat ons kan afleiden. Maar we willen juist op die dag 
onberispelijk zijn en vruchten hebben. 
 
Trouwens goed om even bij stil te staan. Zelfs Paulus, die we toch een 
soort behandelen als iemand die precies weet hoe het zit, geeft aan nog 
niet perfect te zijn. Wie zijn wij om dan te denken dat wij precies weten 
hoe het zit, of van onszelf te denken dat wij alles al perfect doen in ons 
leven? 
 
Daarom, we zouden ons blijven inspannen. In 2:15 noemde Paulus dat: 
onze redding uitwerken. Het gaat er niet zozeer om dat we nog ons best 
moeten doen om überhaupt gered te worden, maar dat ons inspannen 
straks, als we voor God staan, kunnen laten zien wat het geloof door ons 
heen allemaal heeft kunnen bewerken. Zoals een echte sporter alles laat 
om eerste te worden, zo moeten wij het ook serieus nemen. Dat komt 
ook verder naar voren in het laatste gedeelte, in Fil 3:17-21. 
 
Ja, Paulus had, net als een topsporter, alles in zijn leven weggedaan dat 
hem ervan weerhield voor die hoofdprijs te gaan, om Christus echt te 
leren kennen en steeds meer op Hem te gaan lijken. Vooral waarde 
hechten aan status, afkomst en uiterlijke dingen, dat staat zeker in de 
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weg. Maar ook als je je vooral richt op aardse zaken. Ja, wij lopen rond 
op aarde, maar, zo zegt Paulus, we zijn eigenlijk burgers van een hemels 
koninkrijk. En daar zit een heel mooi beeld in. 
 
Het gaat niet over straks, over naar de hemel gaan, maar over nu, wat 
we nu al zijn. Zoals Filippi een kolonie van Rome was, waar Rome veel 
invloed had, en waar mensen ook keken naar Rome voor de nieuwste 
trends en invloeden de cultuur en invloeden, zo mag het ook voor ons 
zijn. Wij leven met elkaar alsof we een kolonie van de hemel op aarde 
zijn. We zijn verbonden met onze moederstad, voor ons niet Rome, maar 
de hemel. We kijken omhoog om te leren wat de nieuwe manier van 
leven is, hoe de hemel nu al invloed mag hebben op ons leven. En zoals 
Filippi als kolonie wist dat als het zwaar zou worden, de keizer als hun 
heer zou komen om ze te redden, zo lezen we dat wij bij de hemel horen, 
waaruit wij onze redder, de Heer Jezus Christus, verwachten. Ja, als Hij 
terugkomt zal hij ons redden van ons gebroken en vergankelijke 
bestaan, en zullen we een nieuw verheerlijkt lichaam krijgen, dat niet 
slechts een beetje lijkt op Hem, maar aan Zijn verheerlijkt lichaam gelijk 
is. 
 
Zo mogen we nu leven. Als in een kolonie van de hemel, ermee 
verbonden, maar nog op afstand. Maar daar moeten we ons op richten, 
en als topsporters alles laten wat ons afleidt van steeds meer lijken op 
Jezus. En we mogen uitkijken naar die dag dat onze Redder zal 
terugkomen en ons écht aan Hem gelijk zal maken. 
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Verwerking 
 
Kies met de groep vragen of opdrachten die je aanspreken. 
 
Groepsvragen 
• Wat viel je op in de teksten, in de studie? 
• Is de toekomst belangrijk voor je? Ben je er veel mee bezig? 
• Geeft de toekomst van het geloof je hoop? 
• Hoe kan die toekomst bepalen hoe we ons nu gedragen? 
• Lees Fil 3:12-16 nog eens. Kan je iets met de vergelijking van Paulus 

met een wedstrijd? 
• Hoe zouden we leven tot die dag dat Hij terugkomt?  
• Lees Rom 12:1,2. Niet richten op aardse zaken, maar als burger van 

de hemel. Is dat lastig vol te houden? 
• Wat vind je van het beeld dat we een kolonie zijn van de hemel hier 

op aarde? 
 
Creatieve opdrachten 
• Maak op blz. 40 een lijst van alles wat een topsporter moet laten om 

eerste te worden. Maak ook een lijst met wat je volgens de teksten 
uit Fil 3 als je je richt op de finish 

• Zoek een mooie belofte van God voor de toekomst, en schrijf die 
groot met mooie letters ergens op papier 

 
Muziek 
• "I won't let you go" van Switchfoot 
• "Already there" of "What if I gave everything" van Casting Crowns 
• "Fix my eyes" van for King and Country 
• "Nog een rivier" van Matthijn Buwalda 
• "Een toekomst vol van hoop" van Sela 
 
Verdieping 
• Open in de app Fil 3:12-21, met daarbij de voetnoten. Bestudeer de 

context en achtergrond van interessante frases uit dit gedeelte. 
• Open in de app Gal 2:16, met daarbij de voetnoten. Bestudeer de 

mogelijke betekenissen van de frase "geloof in/van Christus". 
• Lees 1Kor 7:29-31. Ook daar gaat het over "hoe te leven in de tijd die 

ons nog rest" 
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• Lees 2Kor 5:14-21. Welke beelden kun je hier naast de gelezen tekst 
leggen? 

 
Afsluiting 
Je zou af kunnen sluiten door met elkaar te bidden, voor elkaar te 
bidden, hoe we onze weg mogen vinden, en hoe we mogen leren te leven 
in deze tussentijd. 
 
Aan de slag 
• Bedenk eens wat je gelaten hebt om dichter bij Christus te komen, 

en waarin je nog misschien iets te veel op aardse zaken gericht bent. 
• Ga met een ander (die gelooft) eens in gesprek over waarvoor je 

leeft, en bespreek dit tot in detail. Wat weerhoud je ervan om voluit 
te leven? 
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Dag 4 - Lijden en moeite 
 
Inleiding 
Er is nog één groot thema in de Filippenzenbrief die we nog niet 
behandeld hebben, en dat is lijden en moeite. Paulus moest de stad snel 
verlaten nadat hij de gemeente gesticht had, en had gehoopt met zijn 
uitgeleide door de leiders dat het rustiger zou blijven voor hen, maar 
dat was niet zo. Het bleef onrustig, en er waren mensen in de stad die 
hen het leven moeilijk maakten. De Filippenzen kregen te maken met 
vervolgingen, lijden moeite. Ondanks dat het evangelie spreekt over 
dat we nu al een nieuw leven leiden, nu al een nieuwe schepping zijn, 
en Gods kracht al in ons is, toch, of misschien nog juist, ervaren we nog 
lijden en moeite. 
 
Als we moeten blijven staan tot die dag in de toekomst, moeten 
volhouden, hoe kunnen we dan omgaan met lijden en moeite? Sterker 
nog, hoe kunnen we ons daar zelfs onder verheugen? Want de 
Filippenzenbrief is een brief die veel gaat over lijden, maar opvallend 
ook meer dan welke andere brief ook de nadruk legt op, juist in het 
lijden, je te verblijden. Hoe kan dat? 
 
Lijden voor het evangelie 
Paulus begint eerst met het bespreken van zijn eigen situatie. Hij zit in 
de gevangenis, en staat terecht. Hoewel hij dit als kans voor het 
evangelie ziet, is het geen pretje. In Romeinse gevangenissen waren er 
weinig tot geen voorzieningen voor de gevangenen, er was weinig 
meer dan de minimale basisbehoeften, en dus niets van voldoende 
voedsel, kleding, hygiëne, comfort. Daarom was het vaak nodig, en 
werd het ook toegestaan, dat gevangenen door vrienden en familie 
verder ondersteund werden. Het zal zwaar geweest zijn voor Paulus, 
en hij zou zich er voor kunnen schamen dat hij daar terecht is 
gekomen, maar hij schrijft daar anders over. Het is juist een kans om 
het evangelie te vertellen, en dat is het belangrijkste. 
 
In Fil 1:18-26 lezen we dat zelfs als Paulus zou sterven, hij dat ziet als 
winst, misschien omdat het meer bekendheid aan zijn zaak zou geven. 
En hij verlangt er zelf ook naar dat hij bij Christus zou zijn. Zo stond 
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Paulus erin. Wat er ook gebeuren zou, het is goed. Blijven leven gaf de 
kans nog meer voor God te doen, sterven betekende ook iets positiefs. 
 
Nu moet ik er wel bij zeggen dat het lijden dat Paulus vaak overkwam 
en dat de Filippenzen nu ook meemaakten, anders lijden is dan waar 
wij vaak aan denken. Zij leden om hun geloof. Hoewel wij raar kunnen 
worden aangekeken om het feit dat we geloven, worden we in 
Nederland niet vervolgd. Maar Paulus zegt interessante dingen tegen 
de Filippenzen over dit lijden in 1:27-30. 
 
We hadden eerder al besproken hoe Paulus hier speelt met het woord 
"burger zijn", je als een goed burger gedragen. Normaal betekende dat 
dat je meedeed met al je taken als burger, waar het meedoen aan de 
godsdienstige rituelen een onderdeel van was, zoals de verering van de 
keizer, van Romeinse goden, of rituelen bij de graven van hun 
voorouders. Zo beschermde je de stad voor rampen die konden 
gebeuren. Nu ze dit als Christenen niet deden, kwamen ze in slecht 
daglicht te staan bij hun medeburgers en bij de bestuurders. Dit was 
dan ook de reden dat de Filippenzen het zwaar hadden. Er kwamen 
tegenstrevers, mensen die vonden dat ze niet goed leefden, dat ze de 
stad in gevaar brachten, mensen die vonden dat ze niet op de goede 
manier leefden. 
 
Hoe moesten ze daarop reageren? Door juist onder hun moeilijke 
omstandigheden, door de kracht van het evangelie, een eenheid 
zouden vormen en niet te veel onder de indruk zouden zijn voor hun 
tegenstrevers. Paulus wil niet alleen voor de eenheid van de gemeente 
dat ze eensgezind zijn, maar is ook bezorgd om het beeld dat het 
anders naar buiten brengt. Ze zouden juist eensgezind moeten zijn en 
door hun goede gedrag als sterren schijnen in een donkere wereld 
(2:15). In ruzie en partijschap met elkaar omgaan geeft een ander beeld 
af, en dat is het evangelie van Christus niet waardig. Nee, ze zouden 
samen strijden voor het evangelie. Dat strijden is een woord dat ook 
weer verwijst naar de hardloopwedstrijd waarmee Paulus ons leven 
vergelijkt. Hun houding, hoe ze juist eensgezind zouden vaststaan, de 
race zouden lopen gericht op de prijs, dat alleen al zou een bewijs zijn 
van hun gelijk en van de ondergang van hun tegenstanders. 
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Er zijn zware maar prachtige verhalen, ook uit onze tijd, van 
Christenen die vervolgd worden, gevangengezet worden en gemarteld, 
maar zo tegennatuurlijk reageren, zo vol blijven van vreugde en liefde, 
of net zoals Paulus en Silas Gods lof zongen in de gevangenis, dat het 
andere mensen in de gevangenis of zelfs hun tegenstanders raakt. Als 
je zo kan blijven staan onder zulke druk, dan heb je iets speciaals. Dan 
schijn je inderdaad als een ster in een donkere plek, en dan komen 
vaak mensen tot geloof, omdat hun gedrag bewees dat ze gelijk 
hadden. 
 
Maar sta er even bij stil, Paulus noemt hun lijden genade. Hoe kan je 
dat nu zeggen? Het is moeilijk te zeggen dat al het lijden genade is, 
want hoe kunnen we dat vol overtuiging zeggen van de meest 
vreselijke dingen die gebeuren, ongelukken die met kinderen 
gebeuren, ondraaglijke ziekten en dergelijke? Ja, alles werkt mede ten 
goede, maar hier moeten we dus bedenken dat het gaat om lijden voor 
Christus, lijden voor het evangelie, lijden omdat je gelooft. Het is voor 
Christus, voor de goede zaak. Zo schrijft Paulus vaker ook over zijn 
eigen lijden. Het maakt hem nog meer een met Christus, omdat hij dan, 
net als Christus, lijdt voor het evangelie. En niet alleen dat, het is ook 
om zo nog meer te delen in de rest: zijn opstanding en verheerlijking. 
In Rom 5:3-5 werkt Paulus het ook nog verder uit. 
 
De Filippenzen hadden toen Paulus eerst naar de stad kwam zijn strijd 
gezien, hoe hij gevangen werd gezet en slagen ontving (Hand 16:23,24). 
Het “nu” verwijst naar het feit dat Paulus, op het moment van 
schrijven, gevangen zit. Zo hadden de Filippenzen en Paulus op het 
moment van schrijven dezelfde strijd, en Paulus hoopte dat de 
Filippenzen het net als hij dat deed als een genade mochten gaan zien, 
en dat het net zoals bij hem het geval was, ook voor hen tot 
vooruitgang zou lijden. 
 
Vaststaan in de Heer 
We hebben al gezien hoe Paulus keer op keer benadrukt dat we in een 
tussentijd leven, uitkijkend naar die dag die komt, een dag waarop we 
onberispelijk voor God hopen te staan, met de vruchten van goede 
werken die we gedaan hebben. Maar dat we, om daar te komen, ons 
moeten inspannen, ervoor moeten waken dat we ons niet laten 
afleiden door aardse zaken, door verleidingen, door verdeeldheid die 
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in ons midden kan ontstaan. Dat is echt makkelijker gezegd dan 
gedaan, die dingen kruipen er gemakkelijk in. Daarom horen we keer 
op keer de oproep bij Paulus: blijf stevig staan op alles wat je geleerd 
hebt, steun op de kracht van de Heer. Ook in het gedeelte van ons 
jaarthema, in 4:1-7. 
 
Paulus was blij met de Filippenzen, met hoe ze zich inzetten voor het 
evangelie en hem bleven steunen, ook nu hij in de gevangenis zat. Zo 
belangrijk vonden ze het evangelie. En ze waren zijn erekrans, en dat 
zegt Paulus ook misschien met het oog op dat moment in de toekomst, 
als zal blijken wat voor vruchten er allemaal gegroeid zijn bij ze, en 
Paulus trots op ze kan zijn. 
 
Maar, er schuilt dus gevaar. Ze moeten echt blijven staan, blijven 
vertrouwen op de Heer, anders gaat het mis. De eerste scheurtjes zijn 
al zichtbaar, en dat is de verdeeldheid in de gemeente. Daarom zouden 
ze zijn vreugde volkomen maken als ze daar overheen zouden komen 
en tot elkaar zouden komen. 
 
En dat gaat Paulus naadloos over op de oproep dat we ons zouden 
verheugen. Net als hij al vaker deed in deze brief. Maar hij zegt zelfs: 
wees altijd verheugd. Denk daar eens even over na, hoe kunnen we nu 
altijd verheugd zijn? Er gebeuren zoveel vervelende dingen, soms 
maken we ons zo veel zorgen. Hoe kunnen we ook dan verheugd zijn? 
 
Paulus gaat een aantal tips geven. We lezen als eerste: laat iedereen u 
kennen als vriendelijke mensen. Het is zonder meer waar, als je altijd 
vriendelijk bent, en niet chagrijnig, altijd zeurt of andere mensen 
afkraakt, dat scheelt ook al de helft in hoe blij je zelf bent. Als je zelf 
positief bent, dan voel je je ook blijer. Maar het woord voor 
"vriendelijk" betekent nog iets meer. Het betekent iets als inschikkelijk. 
Niet te veel op de regeltjes zijn, of vasthouden aan bepaalde gebruiken. 
Daar geldt hetzelfde voor. Als je je niet blindstaart op of dingen wel 
volgens de regeltjes gaan, op hoe we het gewend zijn of hoe het altijd 
gaat, maar je ziet in plaats daarvan de mensen zelf, je ziet elkaar, dan 
kan je een stuk minder geïrriteerd zijn, en veel meer verheugd. En het 
is niet alleen goed om zo te zijn, laat andere mensen je zo ook kennen. 
Dat gaat weer over "goede reclame". Dat ze niet denken: dat zijn die 
Christenen die zo moeilijk doen, die al die regeltjes hebben. 
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De sleutel tot deze en al die andere verregaande oproepen in dit 
gedeelte is wat nu komt: de Heer is nabij. Waarom kunnen we altijd 
verheugd zijn? Waarom hoeven we in niets bezorgd te zijn? De Heer is 
nabij. Onze Heer en redder, die sterker is dan alles wat we aan 
tegenstand kunnen meemaken, die is nabij. Hij die alles doet 
meewerken tot het goede, die kracht geeft om alles te kunnen 
doorstaan, Die is nabij. 
 
Maar, dat is leuk en aardig, je kan niet tegen iemand zeggen die stress 
heeft en zich zorgen maakt: maak je geen zorgen. Dat werkt niet. Dat 
waar je je zorgen over maakt is niet ineens verdwenen. Dus wat 
hebben we aan zo'n oproep: "wees over niets bezorgd"? Alsof wij dat 
zelf in de hand hebben. 
 
Maar de oplossing volgt er direct achteraan. Voor dit heeft God gebed 
bedacht. De Heer is nabij, dus de Filippenzen zouden niet bezorgd zijn, 
ook niet in moeilijke omstandigheden. Ze zouden in alles (1Thes 5:18), 
in alle omstandigheden, juist omdat de Heer nabij is, waar ze mee 
zitten, hun verzoeken, bij God brengen. Dit zouden ze doen met 
dankzegging. Dat God dichtbij is, en dat Hij ons bijstaat en voor ons 
zorgt, en dat we dus niet bezorgd hoeven zijn, dat bedenken we vaak 
pas als we ons hart gelucht hebben bij God. Dan pas gaat vaak het 
lampje branden en denken we: "Dat is waar, ik hoef me geen zorgen te 
maken. God is zoveel groter dan mijn problemen. En Hij is nabij!" Als 
we onszelf aanleren God in alle omstandigheden te danken voor Wie 
Hij is en wat Hij voor ons doet, zal dat een goed geheugensteuntje zijn 
voor ons. 
 
Ik vind dat zo mooi aan Romeinen 8. Daar komt dit ook allemaal 
samen. Ook daar zegt Paulus: God woont in ons hart, Hij is onze Vader, 
dus we hoeven niet meer bang te zijn. Waarom niet? Omdat God alles 
in Zijn hand heeft. Hij heeft beloofd dat Hij in de toekomst alles zal 
herstellen. En alles wat we meemaken, zal er uiteindelijk aan 
meewerken dat het tot dat grote doel komt. Hij is het die ons roept, ons 
vrijspreekt, en ons uiteindelijk zal verheerlijken. Ja, zegt Paulus dan 
nog zo mooi, wat moeten we dan nog zeggen? Als God voor ons is, wie 
kan dan tegen ons zijn? Maar echt, beseft u dat wel eens? Als God zo 
groot is, alles in Zijn hand heeft, en alles meewerkt zodat het 
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uiteindelijk bij dat grote doel uitkomt, dat alles weer hersteld zal 
worden, wat kan ons dan gebeuren? Die God, die alles gemaakt heeft, 
die is voor ons! Wie wil ons wat maken? Wat we ook tegenkomen, of 
zoals Paulus zei, zelfs of we nu sterven of blijven leven, het is allemaal 
goed. Niets kan ons scheiden van het allerbelangrijkste dat er is: Gods 
liefde! 
Begint u het te begrijpen? Als we alles in gebed bij God brengen, ook 
onze smekingen en verzoeken, en we worden eraan herinnerd dat we 
niet bezorgd hoeven zijn, omdat God voor ons is, dan kunnen we ons 
inderdaad verheugen in alle omstandigheden. God zorgt voor ons, Hij 
is nabij. Als we dat beseffen, dan zullen onze zorgen ook langzaam 
minder worden. Ja, dan zullen we Zijn vrede ervaren. Die vrede gaat 
boven al ons zorgen maken uit, maakt ons hart weer rustig, en zorgt 
dat er weer ruimte is om ons te verheugen en God te danken. 
 
Het laatste gedeelte, Fil 4:8-9, lijkt weer een losstaand stuk, maar dat is 
niet zo. Hier komt vanalles samen wat we de afgelopen dagen en 
vandaag gelezen hebben. Je verheugen en je geen zorgen maken heeft 
ook voor een groot deel te maken met waar je je op richt, waar je je 
door laat leiden. Laten we ons leiden door alles wat waar is, al wat edel 
of wat het waard is, wat rechtvaardig, zuiver, beminnelijk of liefelijk is, 
al wat deugdzaam is en lof verdient? Of krijgen we in alles wat we aan 
informatie die we door de dag heen op ons af krijgen en consumeren 
meer van het andere tegen? Staat het internet, nieuws, televisie en 
apps niet vol met vanalles wat niet waar is, wat het eigenlijk niet 
waard is je tijd aan te besteden, onrechtvaardige dingen, onzuiver, wat 
lelijk is, niet het goede voorbeeld geeft en zeker geen lof verdient? 
 
Zo zijn we vandaag geëindigd met het jaarthema. Wat een prachtig 
gedeelte. En ook daarin blijkt weer, dat we ons vooral op Christus 
moeten richten. Niet te veel letten op aardse dingen, dingen waar we 
zorgen over kunnen hebben. De Heer is nabij! Breng alles bij Hem. 
Volg Zijn voorbeeld, leef dat nieuwe leven, sta vast in de Heer, en weest 
verheugd. Zo zouden we mogen leven in deze tussentijd. Zo mogen we 
uitzien naar dat moment in de toekomst, dat onze Redder terug zal 
komen. Laat dat zijn wat ons drijft! 
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Verwerking 
 
Kies met de groep vragen of opdrachten die je aanspreken. 
 
Groepsvragen 
• Wat viel je op in de teksten, in de studie? 
• Wat vind je van de uitspraak van Paulus, dat het genade is dat ze 

mogen lijden? 
• Hoe kun je altijd verheugd zijn? 
• Lukt het je, om regelmatig te bidden? 
• Zou je meer van die vrede in je hart kunnen gebruiken? 
• Merk je dat het belangrijk is waar je je op richt, om dicht bij God te 

kunnen blijven? 
• Lees Mat 26:36-46. Hoe sluit het gebed van Jezus aan op wat Paulus 

zegt over gebed? 
 
Creatieve opdrachten 
• Maak met elkaar een gebedswandeling. Ga door de stille tuin, het 

bos, bid stil of met elkaar voor alles wat je bezighoudt, je zorgen, je 
dromen, voor de gemeente, voor het lijden, breng je verzoeken bij 
God, en dank. 

• Open op je telefoon het overzicht van hoeveel tijd je per app 
besteed. Deel je apps in op blz. 50: welke apps geven je vooral 
onwaarheden, dingen die het niet waard zijn, onrechtvaardigheid, 
oneervolle dingen? En welke apps juist waarheid, waardevolle 
dingen, rechtvaardigheid, eervolle dingen? Teken de logo's na. (of 
tv-programma's, of websites die je bezoekt) 

 
Muziek 
• "Even if" van Mercyme 
• "Praise you in this storm", "Oh my soul", "Just be held" of "Desert 

Road" van Casting Crowns 
• "Joy" van for King and Country 
• "Geef vrede" van Sela 
• "Look up child", "Trust in you" van Lauren Daigle 
• "I won't let you go" van Switchfoot 
• "Beautiful things" van Gungor 
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Verdieping 
• Open in de app Fil 4:5-9, met daarbij de voetnoten, en bestudeer 

het gedeelte. 
• Lees Fil 1:3-26. Paulus zit zelf gevangen. Hoe gaat hij daar mee om? 
• Lees Romeinen 8. Denk na over waarom we ons geen zorgen 

hoeven te maken. 
• Lees Mat 6:25-34, hoe sluit dat aan op wat Paulus hier zegt? 
 
Afsluiting 
Je zou met dit onderwerp extra lang de tijd kunnen nemen voor gebed. 
Neem daarbij Fil 4:6 als leidraad. 
 
Aan de slag 
• Lees de hele Filippenzen brief nog een keer door. Schrijf al je 

nieuwe inzichten op op blz. 51. 
• Schrijf op blz. 52 al je zorgen op. Zoek evenveel steentjes op, breng 

elke zorg bij God, dank Hem, bedenk waarom met God je je er geen 
zorgen over hoeft te maken, en gooi het steentje weg. 
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